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Beste lezer,

Februari is aangebroken en brengt met zich een lappendeken van tradities en

vieringen mee. Laat ons jullie meenemen naar enkele hoogtepunten die deze

maand te bieden heeft!

Op 2 februari staan we stil bij Maria Lichtmis, een dag doordrenkt van

symboliek en de belofte van het naderende einde van de winter. We vieren deze

dag met heerlijke pannenkoeken. En laten we niet vergeten dat deze dag ook

"Dikketruiendag" is, een initiatief om bewustzijn te creëren over

energiebesparing. Trek je dikste trui aan en laten we samen bijdragen aan een

warme en duurzame omgeving!

Carnaval nadert snel, en dit jaar verwelkomen we een bijzondere toevoeging:

een kleurrijke carnavalstoet van kinderen, verkleed als hun favoriete

personages, zal de gangen vullen met vreugde en gelach. Een schattige

herinnering aan de onschuldige magie van het feest.

Dan komt Valentijnsdag, waar liefde in al haar vormen wordt gevierd. Een dag

om genegenheid te tonen aan vrienden, familie en geliefden. Maar laten we ook

niet vergeten dat Aswoensdag op Valentijnsdag valt, het begin van de

vastentijd. Een tijd van bezinning en voorbereiding op Pasen.

Terwijl we ons voorbereiden op de vastenperiode, willen we vooruitblikken

naar Vette Dinsdag. Onze fantastische Samana-vrijwilligers zullen ons deze dag

verwennen met een heerlijke wafelbak.

Dit jaar is het ook extra speciaal – het is een schrikkeljaar! Dus, trek je feestneus

aan, laat de confetti maar dwarrelen, en laten we

samen deze schrikkelmaand omarmen.

Feestelijke groeten,

Het animatieteam

Voorwoord
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Wist je dat

Op 24 januari de week van de poëzie gestart is? Het thema van de poëzieweek

2024 is ‘thuis’. Net omdat wij hier ook een thuis willen creëren voor onze

bewoners, willen we deze week verder uitbreiden en er een jaarproject van

maken. Daarvoor hebben we jullie hulp nodig!

• Weet jij nog een gedicht van vroeger of heb je iets leuks of toepasselijks

gelezen, kan je ons dat dan bezorgen?

• We willen die gedichten graag ophangen maar hebben daar mooie oude

kaders voor nodig. Bruikbare omlijstingen van spiegels of schilderijen mag

je ons altijd bezorgen.

Op deze manier wordt het een project van iedereen samen, familie, bezoekers,

bewoners en personeel, waarin iedereen kan meegaan op de reis naar ‘thuis’.

Op 1 februari NiDo doorgaat in de

Krokuslaan? En op 29 februari in de

Dahlialaan?

Voor onze nieuwe bewoners en families:

NiDo is een project waarin we samen met

een aantal personeelsleden koken met

onze bewoners en dan gezellig tafelen als

eindresultaat.

Het op 2 februari Maria Lichtmis is?

Naar jaarlijkse traditie ruikt ons huis dan ook

naar heerlijke pannenkoeken voor bij de koffie.
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Wist je dat

We op 13 februari Valentijn vieren met een romantische lunch voor alle koppels

in ’t Kaffee? In de namiddag verwelkomen we kinderen en kleinkinderen voor

een heuse carnavalstoet door ons huis en ’s avonds worden jullie verwend met

de heerlijke wafels van Samana.

Het op 14 februari Aswoensdag is en jullie allemaal worden uitgenodigd voor de

viering in de stille ruimte?

We onze overleden bewoners herdenken op 19 en 20 februari?

• In de Dahlialaan komen we allemaal samen op 19 februari om 14u30.

(overleden bewoners Krokus-, Begonia- & Dahlialaan)

• In de Eikenlaan komen we samen op 20 februari om 10u30. (overleden

bewoners Eiken- & Magnolialaan)

• In de Kastanjelaan herdenken we de overledenen op 20 februari om 14u30.

(overleden bewoners Kastanje- & Beukenlaan)
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In de kijker

14 februari… Sint-Valentijn

14 februari is het Valentijnsdag. Op deze dag kan je een geheime liefde een

kaartje sturen of iets leuks geven, bijvoorbeeld een cadeautje of bloemen. Maar

je kunt ook een vriend of familielid iets sturen of geven, omdat je blij bent dat je

elkaar kent. Op deze dag worden er veel rode rozen

gegeven. De rode kleur staat voor de liefde.

Geschiedenis van Valentijnsdag

Hoe Valentijnsdag precies ontstaan is weten we niet maar de meeste mensen

geloven dat 14 februari de dag is dat priester Valentinus stierf. Valentinus was

een Romeinse priester die zich had bekeerd tot het christendom. Hij leefde in de

derde eeuw na Christus in het oude Rome. Valentinus was een goed mens en

bekommerde zich om alle mensen die hulp nodig hadden zoals armen, zieken

en bejaarden. Maar ook gewone mensen die bij hem kwamen gaf hij raad en

hulp. Valentijn gaf de mensen altijd een bloem als ze hem om raad of hulp

vroegen. Vandaar dat mensen elkaar met Valentijnsdag vaak bloemen geven.

Het dochtertje van de stadhouder van Rome was heel erg ziek. Toen hij haar had

genezen bekeerde de stadhouder zich tot het christendom. Als dank liet hij ook

direct alle christelijke gevangenen vrij. Maar de keizer was hier zo boos over, dat

hij Valentinus liet ondervragen, martelen en onthoofden. Een martelaar is

iemand die omwille van zijn (of haar) geloof gemarteld wordt en daardoor

sterft. Later werd Valentinus heilig verklaard en werd zijn sterfdag, 14 februari,

een feestdag.
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In de kijker

Maar er zijn nog meer verhalen over het ontstaan van Valentijnsdag. Volgens

een ander verhaal trouwde Valentinus stiekem een (heidense) Romeinse soldaat

en een gelovig christelijk meisje, terwijl dit niet mocht van de keizer. De keizer

dacht dat zijn soldaten niet meer zo goed voor hem zouden vechten, als ze

eenmaal getrouwd waren. Ze zouden dan maar steeds met hun gedachten bij

hun vrouw zijn. Maar Valentinus vond dat de liefde belangrijker was dan de

wetten van de keizer. Al gauw kwamen er meer stelletjes die zich door

Valentinus lieten trouwen. Als straf liet de keizer Valentinus onthoofden. Vlak

voordat hij stierf smokkelde hij nog een briefje uit de gevangenis naar iemand

waarvan hij veel hield. Er stond op: "Van jouw Valentijn". Ook nu nog schrijven

mensen dit vaak op een Valentijnskaart, zodat degene voor wie de kaart bedoeld

is niet precies weet wie de afzender is. Vandaar de naam Valentijnsdag.

Een commercieel feest

Vroeger was Valentijnsdag echt een dag waarop je een kaartje of bloemen kon

sturen naar je (geheime) liefde. "Van je Valentijn" stond er op het kaartje. Een

beetje geheimzinnig dus. Maar veel mensen vinden Valentijnsdag tegenwoordig

een veel te commercieel feest. Een feest dat alleen bedoeld is voor winkels om

maar zoveel mogelijk winst te maken met cadeautjes, bloemen en kaarten. In

sommige landen, zoals de Verenigde Staten, speelt dit commerciële punt heel

erg. Maar ook in ons land en andere landen wordt er veel geld verdiend met

Valentijnsdag. Natuurlijk is het leuk als je een klein cadeautje of een kaartje

krijgt van iemand die veel van je houdt. Maar het moet toch niet overdreven

worden…
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In de kijker

Valentijnsdag in andere landen

Valentijnsdag wordt in heel veel landen gevierd, maar niet in alle landen en ook

niet overal op dezelfde manier. In veel niet-westerse landen kent men dit feest

niet of wordt het op een andere datum gevierd.

• In Brazilië vieren de mensen Valentijnsdag op 12 juni. Dat komt omdat 14

februari precies tijdens het Braziliaanse carnaval valt. Dan hebben de

mensen wel iets anders aan hun hoofd... 12 juni is de sterfdag van de heilige

Antonius van Padua, de beschermheilige van alle verliefde stelletjes.

• In Duitsland wordt Valentijnsdag niet gevierd. 14 februari is daar een

ongeluksdag. Het is namelijk de geboortedag van Judas, de verrader van

Jezus.

• In Zuid-Korea geven vrouwen op 14 februari chocolade aan de mannen. Op

14 maart geven de mannen dan weer snoepgoed aan de vrouwen. Degenen

die niets hebben gekregen gaan treuren in een restaurant en eten zwarte

noedels.

• In Schotland vieren ze Valentijnsdag een beetje zoals de oude Romeinen dit

ook deden. Die vierden Lupercalia, een heidens feest. De namen van alle

niet getrouwde jonge vrouwen werden in een grote kom gegooid en dan

mochten alle jonge mannen die nog niet getrouwd waren er een naam uit

pakken. Daarna was je een paar. In Schotland doen ze dit ook, alleen ben je

natuurlijk niet direct getrouwd maar heb je tijdens het feest wel gewoon

een leuke date.

• Rozen zijn in Taiwan heel belangrijk. 1 roos zegt: “Jij bent voor mij de enige

echte liefde.” Als een vrouw 99 rozen krijgt, betekent dat eeuwige liefde

van de man voor haar. En als een man 100 rozen aan een meisje geeft, wil

hij met haar trouwen.

Symbolen van Valentijn

• een hart : het hart geeft het gevoel aan van mensen. Je komt het hart tegen

in heel veel spreekwoorden.

• een roos : een rode roos, de kleur van de liefde en perfectie. Ook de oude

Grieken en Romeinen eerden met een roos hun godinnen van de liefde:

Afrodite en Venus.

• Cupido: de god van de liefde van de Romeinen die met pijlen naar je hart

schoot. Als je hart geraakt werd, was je op slag verliefd. De Grieken

noemden hem Eros.

• een duif: twee mensen die van elkaar houden, twee tortelduifjes. De godin

Venus wordt vaak afgebeeld met een duif.

• een teddybeer: een zacht vriendje dat je gezelschap kan houden in donkere

nachten.



13

Pastoraal

Op 2 februari vieren we Maria-Lichtmis. Dat wil zeggen: tijd om kaarsjes aan te

steken en pannenkoeken te smullen!

Met Lichtmis wordt de terugkeer van het licht gevierd: de donkerste dagen zijn

voorbij en de lente staat bijna weer voor de deur. De ronde, goudkleurige

pannenkoeken symboliseren de zon.

Waarom valt Lichtmis altijd op 2 februari? Het feest verwijst naar een gebruik

ten tijde van Jezus. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen 40

dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan het volk te

worden getoond (meisjes 80 dagen) en te worden opgedragen aan God. De

correcte benaming is dan ook ‘Feest van de Opdracht van de Heer’. Tel 40

dagen vanaf de geboorte van Jezus, die we vieren op 25 december, en je komt

uit op 2 februari.

Vandaag de dag is Lichtmis vooral een christelijk feest, in protestantse kringen

is het weinig bekend. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria

veertig dagen na de geboorte van Christus moest brengen. Van oorsprong is het

echter een Keltisch feest met lente en vruchtbaarheid als centrale thema's. Het

steeds sterker wordende licht werd gevierd met grote vreugdevuren. De Ieren

vieren dit nog steeds onder de naam 'Saint Brigid's Day'.

Lichtmis wordt ook beschouwd als een dag van voorspoed. Zo zou het geluk

brengen om met je rechterhand een pannenkoek omhoog te gooien terwijl je

met je linkerhand iets van goud vasthoudt…

Wat vaststaat is dat er op die dag, in de meeste Europese landen, al van

oudsher pannenkoeken worden gebakken. Vandaar ook het gezegde: "Geen

vrouwtje zo arm, of ze maakt op Lichtmis haar pannetje warm." Hier staat alvast

een heuse pannenkoekenbak gepland op vrijdag 2 februari.



Pastoraal
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Aswoensdag is de dag na carnaval

en het begin van de

Veertigdagentijd. Vanaf

Aswoensdag tot Pasen zijn er

veertig vastendagen, waarbij de

zondagen niet worden

meegerekend. Op Aswoensdag

laten katholieken in de kerk een kruis met as op hun voorhoofd tekenen. Deze as

is het overblijfsel van verbrande ‘palmtakken’, die het jaar daarvoor werden

gebruikt voor de viering van Palmzondag.

Aswoensdag valt dit jaar samen met Sint-Valentijn… Op Aswoensdag 14 februari

is er om 10u30 een eucharistieviering met oplegging van de askruisjes. Iedereen

die hieraan wenst deel te nemen, is van harte welkom in viering in de Stille

Ruimte (met ’t Kaffee).

De Vastentijd is een tijd om tegelijk te aarden en diep adem te halen. Het is een

tijd om met beide benen op de grond te staan en te speuren naar de bezieling

van ons bestaan, opdat we het leven en de liefde weer in ons zouden voelen

ontwaken…

Alvast een verdiepende vastentijd gewenst!

Hartelijk,

Nele

(referente palliatieve en pastorale zorg)



Wij herinneren:

De heer Freddy Dekeyser

Mevrouw Anaïse Vanhoutte

Lief en leed
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Pastorale kalender januari

• 4/02 om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Franciscusbasiliek in Bolsward

• 11/02 om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit Basiliek van Onze-Lieve-Vrouw in Dadizele

• 14/02 om 10u30: ASWOENSDAG - eucharistieviering in de Stille Ruimte

en ’t Kaffee

• 18/02 om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam

• 25/02 om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Kerk Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart

in Zottegem

• 28/02 om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

06/02 Rosette Devos

11/02 Alphonsine Delplancke

17/02 Marguerite Vandemeulebroucke

18/02 Antoinette Roosen

19/02 Denise Delrue

19/02 Antoinette Eggermont

27/02 Georgette Plancquaert

Personeel

02/02 Wendy De Groote

03/02 Linsey Vanhoucke

07/02 Nele Vandommele

08/02 Sabine Descheemacker

11/02 Angelique Masure

11/02 Nele Chantrie

12/02 Avet Frank

19/02 Mieke Bornauw

Vrijwilligers

12/02 Maria Moerman

15/02 Cecile Delft

18/02 Frans Goemaere

12/02 Maria Moerman

20/02 Cynthia Verdonck

26/02 Catherine Demets

27/02 Marleen Wambeke

28/02 Caroline Beeuwsaert

In de Krokuslaan verwelkomen we:

Mevrouw Renée De Reuse

Mevrouw Annie Moreel

In de Magnolialaan verwelkomen we:

Mevrouw Bernadette Decock



Train je brain
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Moppentrommel
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Er zitten twee domme blondjes in de trein zegt de een tegen de ander:

"Eerst even mijn make-up doen".

Ze pakt haar spiegeltje en zegt dan:

"he, die ken ik!!"

Zegt het andere blondje:

"Laat mij eens kijken, natuurlijk ken je die, dat ben ik!!

1ste huwelijksnacht

Freddy en Marie zijn net getrouwd, maar kunnen zich geen huwelijksreis

veroorloven, dus gaan ze na de trouwerij naar het huis van Freddy's moeder en

vader voor hun eerste nacht samen.

De volgende ochtend staat Johnny, Freddy's kleine broertje, op en eet zijn

ontbijt.

Als hij naar school gaat vraagt hij zijn moeder of Freddy en Marie al op zijn

gestaan.

Ze antwoordt: "Nee."

Johnny vraagt: "Wil je weten wat ik denk?"

Zijn moeder antwoordt: "Ik wil niet horen wat jij denkt! Ga maar gewoon naar

school."

Als Johnny thuis komt tussen de middag vraagt hij aan moeder: "Zijn Freddy en

Marie al op?"

Ze antwoordt: "Nee."

Johnny zegt: "Weet je wat ik denk?"

En zijn moeder zegt: "Het maakt niet uit wat jij denkt! Eet je boterham en ga

weer naar school!"

Na school komt Johnny thuis en vraagt weer: "Zijn Freddy en Marie al op?"

Ze antwoordt "Nee."

Hij vraagt: "Weet je wat ik denk?"

En zijn moeder zegt: "Ok, vertel me dan maar wat jij denkt."

Hij zegt: "Vannacht kwam Freddy in mijn kamer de vaseline halen en ik denk dat

ik hem mijn secondelijm heb gegeven..."
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