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Voorwoord
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Beste bezoeker van het

dagverzorgingscentrum,

Mei is voorbij en juni luidt officieel de zomer

in. Het is ook de start van een heuse

sportmarathon waarbij op 14 juni het

Europees Kampioenschap voetbal in Duitsland

begint en op 29 juni de 'Ronde van Frankrijk'.

We halen hopelijk onze riksja van onder het

stof om Avelgem en omstreken onveilig te

maken en we vieren er ook op los deze

maand: er zijn maar liefst 8 jarigen! Hopelijk

eten de 'Rode Duivels' niet zo veel taart

als ons, anders bakken

ze er weinig van op het veld…

We maken zelf confituur om deze op 23 juni op

'Zomersfeer' te verkopen. We gaan ook de

sporters achterna met een

bewegingsnamiddag, troumadam, kegelspel,

sjoelbak, turn je fit en petanque.

Ook onze grijze hersencellen worden in gang

gezet met quizzen, woordspellen en

gezelschapsspelen. In het

dagverzorgingscentrum zijn we altijd in goed

gezelschap!

Zomerse groeten,

Stijn, Sofie, Leen, Cynthia en Evelien
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Wist je dat

we op 23 juni 'Zomersfeer'

organiseren? Dat is een toffe

zomermarkt op onze parking

waarop iedereen welkom is…

jong en oud!

We voorzien leuke kraampjes,

maar ook spelletjes, ijsjes en

drank.

Hopelijk tot dan!

we op maandag 10 juni een mannenactiviteit doen ter gelegenheid van

Vaderdag? De mannen worden, na de koffie, uitgenodigd in ’t Kaffee voor

een verrassingsactiviteit. Proficiat aan alle vaders!

we op alle afdelingen even stil staan bij onze overleden bewoners? Het

herdenkingsmoment gaat door in de living van de Dahlialaan op maandag 17

juni om 14u30, in de living van de Eikenlaan op

dinsdag 18 juni om 10u30 en in de living van de Kastanjelaan op dinsdag 18 juni

om 14u30.
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Wist je dat

we dankzij 'Cera coop' een uitbreiding konden realiseren van onze

belevingsgerichte tuin? In die tuin werken vrijwilligers, bewoners en

medewerkers samen. Samen onkruid wieden, gras afrijden, tuinmeubels

schoonmaken, boeketjes maken voor in onze livings,… Door het aanbieden van

een gepaste activiteit en de nadruk te leggen op “wat nog kan” geven we een

boost aan het zelfvertrouwen .

De tuin met bijhorende wandelroute, dierenpark en ontmoetingsplaats nodigt

uit tot ontmoeten op een ontspannen en ongedwongen manier. De uitbreiding

is te vinden aan het dierenpark. Rust even uit op een bank en zie de plantjes

groeien. Dankjewel 'Cera coop'!
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In de kijker

Reis naar zee

Misschien hoorde je het al in de wandelgangen… Dit jaar gaan we terug op reis

naar zee! In 2017 trokken we voor het eerst met 9 bewoners, 3 medewerkers en

2 vrijwilligers 5 dagen richting Sint-Idesbald. Een mooi vakantiehuis met een

grote tuin op wandelafstand van de zee versterkte ons vakantiegevoel.

Dagelijks kregen we assistentie van vrijwilligers zodat we er op uit konden

trekken. Sommige dagen gingen we de sportieve toer op en speelden we

petanque, maakten we lange wandelingen door de villawijken of maakten we

de dijk onveilig. Andere dagen profiteerden we van het leven met een aperitief,

genoten we van een terrasje op de dijk, keken we naar de bootjes op zee en

gingen sommigen pootje baden. Kortom we leefden als God in… Sint-Idesbald!
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In de kijker

Dit jaar gaat de reis naar zee door van maandag 23 september 2024 tot vrijdag

27 september 2024.

De kostprijs van deze 5-daagse reis bedraagt €350. Hiervoor krijg je:

• Volpension

• 24/24 zorg en begeleiding door eigen personeel

• Vervoer van en naar zee

Het frisse pintje op een terras, het ijsje tijdens een zomerse wandeling,… zijn

niet inbegrepen. Dit wordt individueel bijgehouden en verrekend na de reis.

Aangezien we aan zee dezelfde kwaliteit en veiligheid willen bieden zoals in ons

woonzorgcentrum, hebben we aan de hand van een aantal objectieve

parameters een groep samengesteld die wij via een brief uitnodigen voor de reis.

Er is plaats voor 9 bewoners.

Op woensdag 25 september 2024 organiseren we een familienamiddag. Dan kan

de familie op bezoek komen en sluiten we die dag af met een barbecue

(maximum 2 familieleden per bewoner).

Ook zin in zon, zee en strand? Wij alvast wel!

Het reiscomité
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Pastoraal

Meimaand is Mariamaand, juni is maand van het Heilig

Hart. Het feest van het Heilig Hart valt altijd op de 3e

vrijdag na Pinksteren, dus quasi altijd in juni. Dit jaar

vieren we dit dus op vrijdag 7 juni.

In de Goede Week hebben we vooral het lijden en

sterven van Jezus herdacht. Op het feest van het Heilig

Hart danken we Hem voor Zijn grote liefde: hij heeft Zijn

leven voor ons gegeven op het kruis. Hij gaf Zijn hart aan

elk van ons.

Paus Johannes Paulus II verwoordde het heel mooi:

"Het Heilig Hart van Jezus, het Hart dat meer dan

tweeduizend jaar geleden begon te kloppen in de

schoot van Maria, die het vuur van Gods liefde in de

wereld bracht. Dit Hart van Christus bevat een

boodschap voor ons allen, zelfs en zeker ook nog op

vandaag! In een maatschappij waar techniek en

informatiewetenschappen zich met grote schreden

blijven ontwikkelen en waar we ten prooi vallen aan

duizenden, vaak tegenstrijdige belangen, riskeren we

onze kern te verliezen, de kern van onszelf. Door Zijn

Hart aan ons te tonen herinnert Jezus ons boven alles

dat Hij hier is, in het innerlijke van elk mens. Hijzelf geeft

ons leven in overvloed. Hij maakt het mogelijk om ons

hart, dat soms is verhard door onverschilligheid en

egoïsme, te openen voor elke vorm van liefde. Het Hart

van de Gekruisigde en Verrezen Christus is de

onuitputtelijke bron van genade die iedere persoon

altijd kan bereiken: liefde, waarheid, gerechtigheid,

genade en barmhartigheid."

Maand van het Heilig Hart
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Pastoraal

Op de tweede zondag van mei vieren we Moederdag.

Op de tweede zondag van juni vieren we Vaderdag, dit

jaar dus op zondag 9 juni. Proficiat aan al onze vaders,

al onze mannen! Geniet van jullie dag! We zullen dit

hier vieren op maandag 10 juni…

Juni is ook alweer de laatste maand van het

schooljaar. Voor onze kinderen en jeugd is de

examenperiode alweer in zicht. We willen hen alvast

een warm hart onder de riem steken!

Goede moed aan elk van jullie!

Lieve God,

het is weer juni…

We willen graag uw zegen vragen

over deze studietijd.

De vele kinderen en studenten moeten weer bewijzen

dat ze rijker geworden zijn aan kennis.

Geef dat de komende examentijd

een tijd wordt van intense studie

en ook af en toe een beetje ontspanning,

dat het ook een tijd mag zijn

van veel begrip voor die jongeren

die met veel moeite de leerstof proberen te verwerken.

Mogen allen bij het einde van de proefwerken

en de examens

in alle eerlijkheid kunnen zeggen:

“Wij hebben ons best gedaan en een resultaat bereikt

naar onze mogelijkheden”.

Een deugddoende en (hopelijk) zonnige junimaand gewenst!

Laat de zon in je hart!

Hartelijke groet,

Nele

referente palliatieve en pastorale zorg



Pastoraal
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Pastorale kalender juni

• 2 juni: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven

• 5 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 9 juni: 11u: tv-mis VRT Canvas vanuit de Pius X-kapel in Moerzeke

• 16 juni: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de H.Hart van Jezuskerk in Roermond

• 19 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 23 juni: 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Kerk OLV van Vreugde in Anderlecht

• 30 juni: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de basiliek van de H. Nicolaas in

Amsterdam



Lief en leed
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Proficiat aan de communicanten van juni!

• Anastasia Hordieieva, dochter van Nina Hordieieva en Joost Deconinck,

viert haar lentefeest op 1 juni

• Robbe Verheye, zoon van Elke Schiettecatte, viert zijn Eerste communie

op 2 juni

• De Sutter Chelsea, dochter van Vanessa Bauwens, viert haar Eerste

Communie op 2 juni

• Isabeau Ameye, dochter van Gwendoline Speleers, viert haar Eerste

Communie op 2 juni

Wij herinneren:

Mevrouw Suzanne Soetens



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bezoekers

04/06 Paulette Vanhamme

04/06 Christian Deboeverie

13/06 Mariette Dendauw

14/06 Marc Beyaert

14/06 Roger Debakker

23/06 Ludwina Lanneau

26/06 Monique Dewaegheneire

28/06 Roger Verhelst

Vrijwilligers

18/06 Marc Vanelstraete

21/06 Marion Depraetere

In de Assistentiewoningen 13 en 15
verwelkomen we:

Mevrouw Nicole Demullie

De heer Antoon Tytgat

Personeel

01/06 Anne-Marie Crepieux

01/06 Elke Schiettecatte

02/06 Kathleen Vanwettere

03/06 Sabrina Quensier

12/06 Gwendolien Room

25/06 Nancy Lauwers

26/06 Vervaecke Hanne

26/06 Leonie Vanhoutte

27/06 Kathleen Willems

30 /06 Jovanka Voet

30/06 Nathalie Bonvin
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Een gesprek rond de tafel tussen vijf chirurgen...

De eerste, van Gent, zegt: 'Ik heb het liefst boekhouders op mijn tafel, want als

je die opent, vind je alle organen genummerd en dat is vreselijk gemakkelijk.'

De tweede, van Hasselt, antwoordt : 'Ja, maar je moet eens

elektriciteitsmannen op je tafel leggen, alles in hun lichaam is geordend volgens

de kleurcode.'

De derde, van Nieuwpoort, repliceert : 'Nee, de bibliothecarissen zijn het beste

om te opereren, alles in hun lichaam ligt op alfabetische volgorde.'

De vierde, van Halle, zegt hierop : 'Weten jullie, ik heb het liefste de

constructiebouwers, die mannen hebben er begrip voor als je

reserveonderdelen over hebt.'

De vijfde, een Antwerpenaar, zegt uiteindelijk : 'ge zijt allemaal goe mis. De

politiekers zijn 't gemakkelijkste. Geen ruggengraat, geen hart, geen ballen,

geen hersenen, en ge kunt hun gat met hunne kop verwisselen!!!!'

De pastoor komt Marieke tegen op straat: 'Wat is er Marieke? Je kijkt zo triestig.'

'Och meneer pastoor', zegt Marieke, 'je weet dat mijne Jef drinkt, maar nu krijg

ik de laatste tijd ook nog slaag.'

'Dat is wel erg', zegt meneer pastoor, 'maar probeer hem toch te vergeven!'

'Dat heb ik al drie keer geprobeerd meneer pastoor, maar hij heeft een maag

van beton!'

Een blondje bestelde een pizza en de ober vraagt of hij hem in zes of acht

stukken moet snijden. 'Zes', zegt ze, 'acht krijg ik niet op.'
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