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Beste lezer,

De examens zijn achter de rug. De boekentassen

krijgen een plaats in de kast. Studenten kunnen met

volle teugen genieten van een welverdiende pauze!

De zomervakantie is gestart!

Een welverdiende periode van rust en op adem

komen. We zetten de drukte van het werkjaar even

van ons af en dromen weg met het warme zonnetje

op ons gezicht.

Hopelijk kunnen we allen samen genieten van mooie

zonnige dagen, wandelingen, een fris pintje op het

terras of een lekker ijsje op tijd en stond.

Traditioneel verwelkomen we ook dit jaar weer een

groot aantal jobstudenten. Jongeren die hier vaak al

stage gelopen hebben of eerder vakantiewerk

hebben gedaan. Deze jonge mensen zullen

ongetwijfeld meehelpen zorgen voor een stukje

vakantiesfeer in huis. Dank aan al deze jeugdige

helpers, dankzij hen kunnen onze medewerkers

genieten van hun vakantie!

Een mooie zomer gewenst en tot in september!



4

Het leven zoals het is...



Het leven zoals het is...

5



6

Het leven zoals het is...



7

Het leven zoals het is...



8

Wist je dat

we tijdens de vakantieperiode met heel wat

minder vast personeel werken? Dit wordt

opgelost door een groep enthousiaste jonge

mensen die hier hun vakantiejob komen

doen. Zij kunnen jullie gewoontes nog niet

onmiddellijk allemaal weten, dus help hen

gerust door te vragen om iets voor jou te

doen, dan wordt het voor iedereen een

deugddoende vakantieperiode.

we deze zomer allemaal samen op reis

gaan? Tijdens onze activiteiten trekken

we van Frankrijk door België, Spanje,

Italië en proberen zo iedereen een

zomers gevoel te geven. Hopelijk wil het

zonnetje ook een beetje meewerken.

Ken en Lieve op donderdag 4 juli

alle collega's uitnodigen om samen

de vakantie in te zetten? Ze willen

iedereen bedanken voor hun inzet

van het afgelopen jaar en iedereen

een deugddoende verlofperiode

toewensen. En hoe kunnen ze dit

beter doen dan dan met een

gezellig samenzijn met een hapje

en een drankje op Congé Olé!

we enorm dankbaar en content zijn met onze

eerste FANTASTISCHE editie van'Zomersfeer'?

Het weer zat alvast mee: een zonovergoten

zondagnamiddag! Er kwam heel veel volk

langs om een bezoekje te brengen op onze

minimarkt. De plaatselijke handelaars hadden

hun marktkraam opgesteld en op het

zomerterras was het volop genieten!

'Zomersfeer' is een alternatief voor ons

jaarlijkse 'Vriendenfeest'. Het barbecue-

eetfestijn in de grote tenten zeggen we

(voorlopig?) vaarwel.

Heel veel dank aan iedereen die is langs

geweest en kwam ‘proeven’ van dit nieuwe

initiatief. We hoorden alleen maar lovende

woorden.

Dankjulliewel en graag tot volgend jaar!
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Wist je dat

er de laatste jaren een divers aanbod van hoorapparaten op de markt is? Ieder

hoorapparaat heeft zijn specialiteiten, zijn functies,… Het is goed dat er een

brede keuze is zodat deze op maat gemaakt kunnen worden. Echter, ieder

hoorapparaat heeft zijn bepaalde noden qua gebruik en/of onderhoud. Daarom

krijgt u een goede uitleg van de gehoorspecialist en een handleiding om dit

verder te zetten.

Het is voor onze medewerkers niet meer mogelijk om met al deze

nieuwigheden mee te zijn en per hoorapparaat een andere procedure te

volgen. Daarom vragen wij dat uw familie of mantelzorgers instaan voor dat

onderhoud. Het vervangen van de batterijen, het reinigen van het toestel…

Op die manier kan u optimaal gebruik maken van uw hoorapparaat.

Wij wensen u graag ook nog te herinneren dat wij niet aansprakelijk zijn voor

schade en/of verlies van (een onderdeel van) het hoorapparaat, tenzij duidelijk

aantoonbaar is dat de schade en/of het verlies aan ons te wijten is. Mochten er

vragen zijn dan kan u zich steeds wenden tot de hoofdverpleegkundige van uw

afdeling.

de prijzen van ons woonzorgcentrum wijzigen vanaf 01/07/2024?

Eénpersoonskamer: tussen € 67,03 € en € 73,12/dag (afhankelijk van de grootte)

Tweepersoonskamer: € 57,22/dag

Uitzonderingen:

Afwezigheid: € 7 korting/dag

Overlijden: max. 5 dagen € 7 korting of tot nieuwe opname

Kortverblijf en Hospice Aulighem: € 71,25/dag



10

In de kijker

CAYLO, ONZE NIEUWE HOND

Eind vorig jaar is onze hond Quota op ‘pensioen’ gegaan na een periode van

5 jaar in het woonzorgcentrum. De meerwaarde van een hond is meermaals

bewezen dus werd er besloten om uit te kijken voor een nieuwe hond bij

Dyadis.

Dyadis is een opleidingscentrum voor honden die worden toegewezen aan

mensen met een beperking of aan een woonzorgcentrum (www.dyadis.org).

De honden die in aanmerking komen voor een opleiding zijn Labradors en

Golden Retrievers. Deze rassen vereisen weinig verzorging, volgen zeer goed de

bevelen op en zijn gespecialiseerd in het apporteren.

We willen met de hond ook heel wat doelstellingen bereiken zoals liefde en

affectie, bevordering van sociaal contact tussen bewoners, familie, vrijwilligers

en medewerkers, reminiscentie (= ophalen van herinneringen aan vroeger),

stimulatie van de zintuigen, gevoelens van eenzaamheid verbreken,... Ook de

behoefte om voor iemand te zorgen stijgt, de deelname aan activiteiten, troost

vinden in moeilijke situaties, bewegingsstimulatie,...

In april kregen we het goede nieuws dat er een geschikte hond, een Golden

Retriever, gevonden was. Ze luistert naar de naam CAYLO. Het is een rustige en

nieuwsgierige hond die afkomstig is uit Ierland.
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In de kijker

Caylo heeft een opleiding van 2 jaar gekregen en verbleef toen in een gastgezin.

Anja Scherpereel, onze hoofdverpleegkundig op Eiken&Magnolia, en haar

familie zullen de rol van het nieuwe baasje op zich nemen. Caylo werd al

ontvangen in het warme en liefdevole gezin van Anja. Eind april kwam Caylo

dan ook voor de eerste keer mee op verkenning in het woonzorgcentrum.

Daarna kwam ze nog een aantal keer op bezoek om ons huis, de medewerkers

en de bewoners te leren kennen.

De definitieve plaatsing staat gepland rond de verlofperiode. Caylo zal elke dag

in een andere living terug te vinden zijn of ze gaat mee op pad met de kiné.

Wij zullen ook verdere opvolging en evaluatie krijgen vanuit Dyadis.

De komst van Caylo moet natuurlijk gevierd worden! Daarom organiseren we

een heuse hondenborrel, als het weer het toelaat, in de binnentuin om haar

officieel te verwelkomen in haar nieuwe thuis. Alle bewoners zijn uitgenodigd!

Wie vragen heeft rond Caylo, kan terecht bij Lien Ysebaert.
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Pastoraal

God, geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

zich even kan losmaken uit het gareel

van de zorg en de verantwoordelijkheid,

dat los en vrij de aarde kan proeven en ruiken

en de lucht en het water en de mensen erbij.

Geef mij een hart, God, dat klein als een kind

de verrassing beleeft van elke nieuwe horizon,

dat zich laat drijven op de wolken

en gaat rusten in de ondergaande zon.

Geef mij een hart dat nog kan luisteren

naar de vogels, en kan glimlachen

bij de verre geluiden van koeien

als de morgen begint.

Geef mij een hart, God, een open hart

en open handen om naar de mensen toe te

gaan,

te luisteren naar hun verhalen en te snoepen

van hun vriendschap als de avond valt.

Vakantie

Geef mij een hart dat zich wil bekeren

tot de eenvoud en het geluk om kleine dingen,

een hart dat kan bewonderen zonder te

bezitten,

en kan bidden zonder woorden.

Een hart dat doorheen de dingen

kan schouwen naar uw eeuwigheid.

En of ik dan in een vliegtuig zal stappen

of mijn fiets zal gebruiken,

of ik de andere kant van de wereld

of de andere kant van mijn dorp zal zien,

of de kracht van mijn lichaam

zal meten met de golven,

of stil van de zetel naar mijn bed zal gaan:

Geef mij een hart dat vakantie kan nemen,

God,

en dan is het feest al begonnen….

(Manu Verhulst)

De zomer heeft zijn intrede gedaan… Voor vele mensen staat de vakantie voor

de deur. Een tijd van heerlijk ontspannen en weer even terug tot rust komen.

Hierbij een passend gebed om deze vakantietijd goed te starten.
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Pastoraal

In deze lange vakantie schakelen we ook even over naar

‘vakantiemodus’ betreffende onze vieringen. Tijdens deze

zomervakantie is er tijdelijk om de 3 weken een

eucharistieviering, in plaats van om de 14 dagen(voor de juiste

data: zie de pastorale kalender). Vanaf september is het dan

terug tweewekelijks. Met dank voor jullie begrip.

Deze zomer ga ik ook opnieuw op bedevaart (met Bisdom

Brugge) naar Lourdes, dit jaar als vrijwilliger-brancardier, om

mensen in een rolstoel te begeleiden naar de activiteiten en

vieringen op en rond het Heiligdom. Mochten er mensen zijn die

graag een intentie meegeven, spreek mij gerust aan. Ik ben naar

Lourdes van 14 tot 20 juli. Ik kijk er al naar uit!

In deze vakantieperiode wil ik nog eens onze ‘Stille Ruimte’ in

de kijker zetten. Misschien bent u er al geweest? Net naast

’t Kaffee, vindt u deze ruimte. We ontsluiten ook telkens de

grote wand van de stille ruimte als we samen eucharistie vieren

op woensdag. Maar weet dat u daar ook altijd welkom bent!

Omdat stilte deugddoend en helend is, werd in het hart van ons

woonzorgcentrum, deze ‘Stille Ruimte’ geïntegreerd. Hier

kunnen mensen van alle geloofsovertuigingen en levensvisies

even halt houden, tot zichzelf komen, of samen met anderen

gemeenschap vormen. Iedereen kan vrij deze Stille Ruimte

bezoeken.

Geniet van deze welverdiende vakantie! Laad de batterijen

maar weer stevig op!

Hartelijke groet,

Nele

Referente palliatieve en pastorale zorg

.



Pastoraal
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Pastorale kalender juli en augustus

• 3 juli om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 7 juli om 10u: tv-mis VRT1: Zeezegening in Blankenberge

• 14 juli om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Lambertusbasiliek in Hengelo

• 21 juli om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Kerk paters Dominicanen in Knokke

• 24 juli om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 28 juli om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Martinuskerk in Sneek

• 4 aug om 10u: tv-mis op VRT CANVAS vanuit de Sint-Servaasbasiliek in

Grimbergen

• 11 aug om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de OLV van Lourdeskerk in Bergen op

Zoom

• 14 aug om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 15 aug om 11u: tv-mis op VRT1 vanuit de Sint-Quintinus kathedraal in Hasselt

• 18 aug om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Basiliek O.L.Vrouw van Dadizele

• 25 aug om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de H. Johannes de Doperkerk in

Mijdrecht

Mevrouw Afra Verbeke

In de Beukenlaan verwelkomen we:

Mevrouw Ivet Vanhoutte

In de Eikenlaan verwelkomen we:

Mevrouw Lucette Depaepe

In de Magnolialaan verwelkomen we:
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Wij herinneren:

Mevrouw Yvette Desmit

De heer Gustaaf Brandt

Mevrouw Antoinette Eggermont

Mevrouw Denise Delrue
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

05/07 Suzanna Vlieghe

05/07 Marleen Glorieux

10/07 Paulette D'Haese

13/07 Rosette Deschuymer

15/07 Andre Blomme

17/07 Gerarda Depestele

20/07 Romain Leenaert

20/07 Anny Vermeulen

22/07 Elvida Van Den Abeele

29/07 Christine Van Wynsberghe

03/08 Anais Vander Steene

05/08 Francine Desmet

06/08 Marie Dendauw

07/08 Monique Libbrecht

17/08 Christine Dedecker

27/08 Roger Coppin

28/08 Anna Hinnens

29/08 Simonne Messiaen

Vrijwilligers

10/07 Wendy De Greve

11/07 Griet Windels

18/07 Rita Vanhonnacker

23/07 Andre Demeyer

15/08 Marie-Anne Vandeputte

15/08 Johny Opsomer

18/08 Jeanine De Vlieger

21/08 Beyaert Katrien

25/08 Christiane Demuyttenaere

Personeel

02/07 Carucha Vandevelde

06/07 Michiel Goethals

07/07 Nina Hordieieva

03/06 Sabrina Quensier

11/07 Stijn Matton

11/07 Sarina Himpe

16/07 Ludmilla Desmet

18/07 Patricia Declercq

24/07 Goedele Speleers

25/04 Katinka Van Lancker

26/07 Kimberly Debie

29/07 Tiebe Rigole

30/07 Julie Van Dorpe

07/08 Maria Yolanda Murias Martinez

10/08 Fanny Muyombi-Kayumba

11/08 Ilse Vandewalle

13/08 Ken Wagner

25/08 Mia Ghyselinck

28/08 Selina Van Pottelberg

29/08 Morine Bonvin

29/08 Tania Moreel

Lief en leed
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"Ik ga dit jaar op vakantie naar Zicht"

De ander: "Waar ligt dat dan?"

"Geen idee, maar in de krant stond: ‘Lekker weer in zicht"

Een toerist zegt tegen de douanebeambte dat er in zijn bagage alleen kleren

zitten. Als de man de koffer openmaakt, stuit hij direct op een fles whisky.

“Zo”, zegt de douanier cynisch, “en wat is dit voor kledingstuk?”

De toerist: “Een slaapmutsje.”

Een man zegt tegen zijn vrouw: “Schat, laten we er eens een mooi weekend van

maken.”

“Wat een leuk idee!”, antwoordt zij.

Waarop de man zegt: “Prima, dan zien we elkaar maandag weer!”

Twee oma’s zaten in de speeltuin op een bankje.

De ene oma zei tegen de andere: "Mijn kleinzoon kan zijn naam al schrijven."

Oma 2: "Hoe heet hij dan?”

Oma 1: "Jack"

Oma 2: "Mijn kleinzoon kan zijn naam al achterstevoren schrijven."

Oma 2: "Oh wow, en hoe heet hij dan?"

Oma 1: "Bob"
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