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Het leven zoals het is...

Driekoningen



Beste lezer,

Helaas werd het voorbije jaar ook (alweer) overheerst door oorlog… Oekraïne en

het geweld in Gaza! Vreselijk hoe mensen omwille van etniciteit, geloof of drang om

land te veroveren, de vreselijkste dingen doen. Kerstmis, feest van vrede hier en

overal, laat dit een moment zijn om mekaar graag te zien, verdraagzaam te zijn

voor elkaar en even stil te staan bij de kommer en kwel in de oorlogsgebieden.

In ons warm woonzorgcentrum is kerst alvast heel nadrukkelijk aanwezig. De

warme verbondenheid tussen bewoners, familie en medewerkers, maakt van ons

huis een bijzonder woonzorgcentrum. Niet het kille “sterfhuis” zoals

woonzorgcentra al te vaak in de media verschijnen, maar een huis waar elke dag

opnieuw met respect voor elkaar gewoond, geleefd en gewerkt wordt. Sint-

Vincentius is niet het “mainstream” woonzorgcentrum, neen, bij ons draait het écht

om “meer dan zorg alleen”.

Ondanks de vele uitdagingen op de arbeidsmarkt en de steeds duurder wordende

prijzen, blijven wij ons keihard inzetten om betaalbare en kwaliteitsvolle zorg aan

te bieden. Dit kan enkel maar dankzij uiterst gemotiveerd personeel, een mooie

groep aan trouwe vrijwilligers en een goed contact met bewoners en familie! Dank

aan iedereen die zich hiervoor elke dag opnieuw inzet!

Het bewust zijn van die “dag” wordt mooi verwoord door Toon Hermans :

Vandaag is de dag

hij komt maar één keer,

morgen dan is het

vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven.

Het mag. Maar doe het vandaag

want vandaag is dé dag.

Ik wens u allen een gezond en gelukkig Nieuwjaar!

Ken Wagner

Algemeen directeur

Voorwoord
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Wist je dat

De directie op 8 januari iedereen een
"Gelukkig Nieuwjaar" komt wensen?

Samen klinken op een mooi 2024!

Ook wij Driekoningen vieren?

Ze komen zingend uit volle
borst langs op 5 januari!

Jullie op 12 januari worden
getrakteerd op ons eerste
feestelijk ontbijt van 2024?

Dit zal weer maandelijks
doorgaan en dan worden
jullie verwend met allerlei
lekkere ontbijtkoeken.

Er vanaf 01/02/2024 aangepaste prijzen
komen voor kapster en pedicure?

Mis-en-plis: 17 ,50 €
Knippen: 11,20 €
Permanent: 52 €

Kleuring: 45 €
Pedicure: 20 €
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Wist je dat

Vermogensplanning, successieplanning, erfbelasting, successierechten… meestal een

ver-van-ons-bed-show zijn voor een modaal gezin?

Helaas wordt vroeg of laat iedereen geconfronteerd met een overlijden, iets waar we

liever niet teveel bij stilstaan of over praten. Maar het is wel realiteit. Al te vaak

horen we kinderen of families ,na het overlijden van hun dierbare: "hadden we maar

vroeger iets geregeld". Maar na het overlijden is het te laat.

Laten we dit bespreekbaar maken, kleine handelingen kunnen zorgen voor een grote

gemoedsrust. Misschien is een zorgvolgmacht, een testament of een bankgift wel

interessant? En hoe zit het nu precies met oude huwelijkscontracten zoals “langst-

leeft-al-heeft”? Of misschien zit je wel goed met het huidige erfrecht en hoef je

helemaal niets te doen.

Op donderdag 18 en 22 februari kan u, samen met uw kinderen, een afspraak

inplannen voor een gratis en vrijblijvend gesprek rond dit thema bij Brigit

Parmentier, juridisch medewerker nalatenschappen, op volgende momenten:

Donderdag 18 januari om 15u

Donderdag 18 januari om 16u

Donderdag 18 januari om 17u

Donderdag 22 februari om 15u

Donderdag 22 februari om 16u

Donderdag 22 februari om 17u

Via onderstaande contactgegevens kan u uw afspraak vastleggen.

Birgit Parmentier

Marktstraat 101 bus 103,

8530 Harelbeke

Tel : 0498 25 91 56

Email : birgit@racioo.be

Website : https://www.racioo.be/
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In de kijker

Na een externe audit door Foodcheck NV uit Roeselare, behaalden we terug

onze Smiley.

De audit werd op 23/10/2023 uitgevoerd op vraag van het woonzorgcentrum

zelf. Zo willen we de werking rond voeding en de kwaliteit van de maaltijden

die we bieden steeds verbeteren.

Deze erkenning is een pluim voor de inzet van iedere medewerker die in

aanraking komt met voedsel.

Het keukenteam voedt dagelijks heel wat monden. Niet enkel de bewoners van

het woonzorgcentrum en het dagverzorgingscentrum krijgen er hun verse

maaltijd maar hier wordt ook gekookt voor de bewoners van Villa Madiba

(Ubuntu).

Deze Smiley is een kroon op het werk van het hele team na maanden van

voorbereiding en het op punt zetten van de procedures.

Zonder de enthousiaste medewerking van al onze medewerkers was dit

onmogelijk. Deze Smiley bezorgt het hele team nu letterlijk en figuurlijk een

grote glimlach!
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In de kijker

Certificaat voor drie jaar

De smiley is een zelfklever die aantoont dat je beschikt over een geloofwaardig,

gevalideerd en gecertificeerd autocontrolesysteem. Enkel bedrijven die

levensmiddelen rechtstreeks aan de consument leveren (B2C) kunnen het label

behalen.

Elke smiley draagt een uniek identificatienummer. Het certificaat is drie jaar

geldig. Natuurlijk krijgt een bedrijf de smiley niet zomaar. Je moet daarvoor

voldoen aan een aantal vereisten. De nadruk ligt op een goede autocontrole.

Foodcheck NV ging grondig na in welke mate de producten in alle stadia van de

productie, verwerking en distributie voldoen aan de wettelijke voorschriften op

het vlak van:

• voedselveiligheid

• kwaliteit van de producten

• traceerbaarheid

• meldingsplicht

Zo beheersen we alle mogelijke gevaren die kunnen voorkomen in het hele

productie-, verwerkings- en distributieproces. De invoering en toepassing van

een autocontrolesysteem is een wettelijke verplichting.

Onze Smiley is te bewonderen in een kader aan het onthaal :-)
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Pastoraal

Wensen en dromen, mijmeren bij het nieuwe jaar 2024

Wensen en dromen

zullen de wereld niet veranderen.

Maar ieder nieuw begin

iedere stap naar iemand toe

iedere ongerepte morgen

kan je iets leren van de kunst

om een klein stukje van die wereld

te herscheppen.

Vrede voor jou

en het geschenk

van vriendschap

en duizend ogenblikken

van geluk

en woorden van verzoening

en moed om te geloven

in de mensheid.

(Kris Gelaude)
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Pastoraal

Dat we in 2024 verder mogen doen zoals het met Kerstmis begon…

Zoals de engel: mensen hoop en uitzicht geven in crisistijd.

Zoals het engelenkoor: met velen samen een lied van toekomst zingen:

er is vrijheid, vriendschap en liefde mogelijk…

Zoals de herders: op zoek gaan naar plekken waar een nieuwe, betere

toekomst geboren wordt en er vervuld van zijn…

Zoals de ster: wegwijzer zijn voor mensen die nieuwe wegen bewandelen,

zachtjes schitteren in de nacht en mensen richting geven…

Zoals de wijzen: in beweging komen en bemoediging schenken

aan mensen die gidsen zijn voor een nieuwe samenleving.



Pastoraal
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Mogen we in het nieuwe jaar doen zoals het met Kerstmis begon:

eerst zelf volstromen met hoop en dan medemensen het vertrouwen

doorgeven.

Samen de moed opbrengen om te blijven werken aan menswording,

de wereld een steeds menselijker gelaat geven en hierbij de dagelijkse dingen

met geduld en zorg aanpakken.

Mogen we dat inderdaad doen in 2024. Een Zalig en Gelukkig Nieuw Jaar!

Ook in dit nieuwe jaar staan wij weer voor jullie klaar.

Met een luisterend oor, een gebed of een betekenisvol gebaar en dit met

respect voor ieders eigenheid en geloofsovertuiging. Tweewekelijks is er op

woensdagvoormiddag een eucharistieviering (om 10u30) in de Stille Ruimte en

‘t Kaffee. Mensen die niet aanwezig kunnen zijn en toch graag de communie

wensen te ontvangen, kunnen hun naam doorgeven aan Nele.

Onze Stille Ruimte is elke dag, elk moment vrij toegankelijk voor ieder die een

ogenblik rust wenst... Je bent er welkom!

Hartelijk,

Nele

(referente palliatieve en pastorale zorg)



Wij herinneren:

Mevrouw Jacqueline Dekoster

De heer Luc Noppe

Mevrouw Condopiros Marie-Louise

De heer José Vandeplassche

Lief en leed
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Pastorale kalender januari

• 3 jan.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 7 jan.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhoven

• 14 jan.: 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Virga Jesse Basiliek in Hasselt

• 17 jan.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 21 jan.: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Agathakerk in Lisse

• 28 jan.: 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de H.Kruiskerk in Mortsel

• 31 jan.: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

08/01 Maria Maes

09/01 Rachel Vaneeckhout

15/01 Norbert Sabbe

19/01 Anna Lauwers

24/01 Lisette Pachen

Bezoekers

07/01 Magda Sintobin

12/01 Yves Bouvier

14/01 Lena Himpe

24/01 Maria Guetta

Personeel

09/01 Nancy Labis

12/01 Lies Ducatteuw

12/01 Celine De Cabooter

14/01 Victoria Van Coppernolle

16/01 Anke Vande Woestyne

16/01 Janneke Bardyn

20/01 Vanden Berghe Sofie

21/01 Wendy De Winter

24/01 Lieselot Devogelaere

26/01 Anja Scherpereel

27/01 Kimberley Vergucht

27/01 Caroline Couvreur

31/01 Pia Cossement

Vrijwilligers

01/01 Martine Van Quickelberghe

25/01 Thierry Dubois

29/01 Ivan Dewaele

In de Eikenlaan verwelkomen we:

De heer Romanus Vandemeulebroucke
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"Ik heb gehoord dat je suikertante boos is op jou. Hoe is dat zo gekomen?"

Ik zal het je vertellen: "ik stuur haar ter gelegenheid van elke feestdag een

kaartje met mijn beste wensen: een zalig kerstfeest, een gelukkig nieuwjaar en

vrolijke paasdagen. Maar met Hemelvaartsdag is het fout gegaan. Ik heb haar

toen een vrolijke hemelvaart toegewenst. En nu is zo boos …"

Drie mensen zitten in een auto en rijden over een brug. Komt de politie achter

hen aan en houdt hen tegen.

De politieagent zegt "gefeliciteerd, jullie zijn de duizendste auto die over deze

brug rijdt, dus hebben jullie 10 000 euro gewonnen!"

Waarop de bestuurder antwoordt: "Mooi, daar kan ik mijn rijbewijs mee

betalen".

De vrouw naast de bestuurder reageert daarop: "U moet niet op hem letten

want hij is bezopen", waarop de hardhorende opa op de achterbank zegt: "ik

had het toch gezegd dat we niet ver zouden komen met een gestolen auto".

Op de vooravond van hun veertigste huwelijksverjaardag verscheen er een engel

die zei dat ze allebei een wens mochten doen.

Zij wilde een wereldreis maken en voor ze het besefte, had ze twee

vliegtuigtickets in haar hand.

Toen was haar wederhelft aan de beurt. Hij wenste dat hij een vrouw had die 30

jaar jonger was dan hij.

En poef, een felle lichtflits, en hij was op slag 90 jaar oud …
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