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Juni… Vanaf nu mogen we echt verlangen naar

een prachtige zomer. Een zonnige zomer met af

en toe een verfrissende regenbui, zodat ook de

watervoorraden aangevuld blijven. Het is voor

onze schoolgaande jeugd ook de maand van

zweten en zwoegen boven de boeken. We wensen

hen veel succes!

Ook deze maand trekken we onze

wandelschoenen aan. We wandelen richting de

schelde en gaan samen op zoek tijdens de

fotozoektocht.

Voor 11 juni, Vaderdag, eren we onze sterke,

stoere vaders, papa’s, vakes, opa’s,… en dat met

een aperitief op 12 juni.

Op 2 juli verwelkomen we iedereen die ons

woonzorgcentrum genegen is op ons

vriendenfeest dat na enkele jaren stilte terug kan

doorgaan. Het wordt terug een bruisend

evenement waar gezellig samenzijn en plezier de

hoofdrolspelers zijn !

Veel leesplezier !

Voorwoord
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Beste lezer,
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Het leven zoals het is...



Het leven zoals het is...
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Het leven zoals het is...
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Wist je dat

er op 13 juni opnieuw een
Koffie@home doorgaat?

We nodigen jullie familieleden graag uit

op onze volgende Koffie@home.

Wat er op de agenda staat, zal je

terugvinden op de affiches in ons huis.

We verwelkomen jullie graag met koffie en

taart, nemen jullie mee in het reilen en

zeilen van ons huis en geven jullie steeds

de mogelijkheid om met de

verantwoordelijken en directie te praten.

Blokkeer alvast 13 juni in uw agenda.

het op 11 juni vaderdag is?

Proficiat aan alle mannen!

Op 12 juni gaan we er samen een aperitief op

drinken.

De pastorale kalender

• 1 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ‘t Kaffee

• 4 juni: 10u: tv-mis op VRT 1 vanuit de Sint-Trudokerk in Meerhout

• 11 juni: 10u: tv-mis op NPO 2 vanuit de Basiliek van de H. Nicolaas in

Amsterdam

• 14 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 18 juni: 10u: tv-mis op VRT 1 vanuit de O.L.V. Geboortekerk Pamele in

Oudenaarde

• 25 juni: 10u: tv-mis op NPO 2 vanuit Sint-Agathakerk in Lisse

• 28 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee
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Wist je dat
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Wist je dat

Reis naar zee

Misschien hoorde je het al in de wandelgangen…..dit jaar gaan we terug op reis

naar zee!

Sinds 2017 trekken we jaarlijks met 9 bewoners, 3 medewerkers en 2 vrijwilligers

5 dagen richting Sint-Idesbald. Een mooi vakantiehuis met een grote tuin op

wandelafstand van de zee versterkt het vakantiegevoel. Dagelijks krijgen we

assistentie van vrijwilligers of personeel zodat we er op uit kunnen trekken.

Sommige dagen gaan we de sportieve toer op en spelen we petanque, maken

we lange wandelingen door de villawijken of maken we de dijk onveilig,…

Andere dagen profiteren we van het leven met een aperitief, genieten we van

een terrasje op de dijk, kijken we naar de bootjes op de zee en gaan sommigen

pootje baden.

Kortom we leven als God in … Sint-Idesbald.

Dit jaar gaat onze reis door van maandag 18 september 2023 tot vrijdag 22

september 2023.

De kostprijs van deze 5-daagse reis bedraagt 350€. Hiervoor krijg je:

• Volpension

• 24/24 zorg en begeleiding door eigen personeel

• Vervoer van en naar zee

Het frisse pintje op een terras, het ijsje tijdens een zomerse wandeling … zijn

niet inbegrepen. Dit wordt individueel bijgehouden en verrekend na de reis.

Aangezien we aan zee dezelfde kwaliteit en veiligheid willen bieden zoals in ons

woonzorgcentrum, hebben we aan de hand van een aantal objectieve

parameters een groep samengesteld die wij via brief uitnodigen voor de reis. Er

is plaats voor 9 bewoners.

Op woensdag 20 september 2023

organiseren we een familienamiddag. Dan

kan de familie op bezoek komen en sluiten

we die dag af met een barbecue. (maximum

2 familieleden per bewoner)

Ook zin in zon, zee en strand? Wij alvast wel.

Het reiscomité



10

In de kijker

Vanaf 1 juli 2023 geeft Ronny Demaeght de fakkel door aan
Shauni De Smet, die samen met Adelheid Van Damme als
verantwoordelijke op de afdeling Kastanje- & Beukenlaan
komt. Bedankt, Ronny, voor al deze jaren... welkom Shauni.

Sedert 02/11/1983 werk ik continu in Sint-Vincentius
Avelgem.
Daarvoor had ik nog een interim gedaan in de voorziening
tot aan mijn legerdienst.

Ik ben begonnen in de Doorniksesteenweg en heb de
verhuis naar de Bevrijdingslaan meegemaakt en mee
helpen begeleiden.
Van bij de start in de Bevrijdingslaan werd ik
verantwoordelijke op de afdeling Krokus Begonialaan, die
pas later uitgebreid werd tot Krokus Begonia Dahlialaan.

Tijdens de verbouwingen omstreeks 2014 kreeg ik de kans
om de afdeling Magnolialaan, die toen bijgebouwd was, op
te starten.
Dit was toen een afdeling van 11 bewoners waar eerste
stappen naar kleinschalig werken gezet werden.
In een verder fase werd Eikenlaan verder afgewerkt en kon
ik de overstap maken naar Kastanje Beukenlaan, toen nog
in verbouwing.
Dit werd een afdeling waar mensen met dementie kwamen
wonen.
Gezien ik op Krokus Begonia Dahlialaan ook met die
doelgroep werkte en die groep mij iets nauwer aan het hart
lag, was ik gelukkig dat ik op kastanje Beukenlaan verder
mijn beroepscarrière kon uitbouwen.
Momenteel ben ik bijna 40 jaar in dienst en heb ik besloten
om in een landingsbaan te gaan en nog 80% te werken.
Met “rimpeldagen” inbegrepen zal ik nog gemiddeld 3
dagen per week aanwezig zijn, en dan is het onmogelijk om
de continuïteit op een afdeling te garanderen.
Daarom werd in samenspraak met de directie beslist dat op
Kastanje-Beukenlaan een nieuwe verantwoordelijke komt.
Het afscheid nemen van de afdeling is voor mij met een
dubbel gevoel.
Ik zal de bewoners, familie en personeel missen. Maar heb
er alle vertrouwen in dat met Shauni en Adelheid en het
team, de afdeling in goede handen is.
En,… ik blijf nog in de voorziening werken hé.
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In de kijker

Dag nieuwsgierige lezer,

Misschien zijn jullie wel benieuwd wie ik ben.
Met plezier stel ik mij graag even voor.

Mijn naam: Shauni De Smet (30)
Wonende te Kluisbergen samen met mijn partner Glen en mijn twee
schatten van dochters Estée (7) en Aude (1,5).

Afgestudeerd sinds 2014 en sinds 2017 tewerkgesteld in het
woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de afdeling Krokus-Begonia-
Dahlialaan.

Vanaf 1 juli zullen jullie mij terugvinden op Kastanje-Beukenlaan
samen met Adelheid Van Damme (coördinator Living@home).
Het is een eer om de fakkel van Ronny Demaeght te mogen
overnemen.
Ik ben bereid mezelf ten volle in te zetten voor onze bewoners,
familie en last but not least het team Kastanje-Beuken want:

‘Teamwork makes the dream work’

Kort enkele weetjes over mezelf:

• In mijn vrije tijd probeer ik geregeld te sporten, schrijf ik
gedichten, lees ik, ga ik af en toe bloemschikken en geniet ik
van de tijd met mijn gezin

• Ik ben geen kooktalent
• Ik luister geregeld naar inspirerende podcasts
• Ik ben bang van alles wat pluimen heeft
• Twee waarden waar ik veel belang aan hecht zijn respect en

rechtvaardigheid

Graag leer ik jullie beter kennen en kijk ik er naar uit om naar jullie
verhalen te luisteren. Samen proberen we het beste in elkaar naar
boven te halen en surfen we mee op de golven van het leven.
Graag bedank ik de directie voor het geloof en vertrouwen bij deze
nieuwe stap in mijn carrière.

Warme groet,

Shauni
Adjunct-hoofdverpleegkundige Kastanje-Beukenlaan
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Wandeling

Wandeling voor juni

Een nieuwe maand, een nieuwe wandeling….

En hopelijk ook met de zomer in aantocht, een wandeling om in het zonnetje te

maken….

Deze keer is het als het ware een ‘vierkantswandeling’ hier net in de buurt.

Routebeschrijving: zie ook plannetje.

Je wandelt de hoofdingang uit, en wandelt de parking af richting straat

(Bevrijdingslaan).

Je slaat links af, en wandelt even op het fietspad (we passeren ons

dienstenchequebedrijf Vincent, en de vroegere rijkswachtwoningen).

Net voorbij de rijkswachtwoningen dwarsen we de Bevrijdingslaan en slaan de

Waffelstraat in. Dit is een rustige weg, langsheen ‘Vlaamse boerenvelden’.

We wandelen de lange Waffelstraat helemaal tot op het einde: eerst met een

bochtje naar rechts, en verderop een heuse bocht naar links.

Op de einde van de Waffelstraat – aan de T-splitsing - slaan we links de

Kaphoekstraat in.

We wandelen deze straat tot op het einde (tot aan de Bosstraat).

We vervolgen onze weg en slaan dan de Bosstraat links in, terug richting

woonzorgcentrum.

Hier moeten we de weg dwarsen (dus opgepast!) en wandelen we op het

fietspad.

We wandelen steeds rechtdoor richting Bevrijdingslaan (de Bosstraat gaat ter

hoogte van het Ganzenhof (Ubuntu) over in de Bevrijdingslaan).

En zo is ons ‘vierkant’ rond…

Geniet van de wandeling, en vooral van de mooie en rustige omgeving hier

vlakbij (ons) huis!
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Pastoraal

Junimaand

We zijn al bijna halfweg 2023. De tijd vliegt

ongelofelijk snel. Te snel? Voor de ene wellicht

wel, voor de andere misschien veel te traag.

Maar laten we vooral proberen om er het beste

van te maken, met die ‘kleine-gelukjes-van-

elke-dag’.

Het laatste weekend van mei vierden we

Pinksteren, of in de volksmond “Sinksen”

genoemd. Voor vele mensen betekent dit een

‘verlengd weekend’, met ‘Tweede Sinksen’ of

Pinkstermaandag als wettelijke feestdag.

Ook maken we met Pinksteren misschien nog

even de link met het vormsel dat heel wat

jongeren afgelopen weken mochten

ontvangen… Want met Pinksteren vieren we

dat Gods Geest naar ons toe komt, en dat Hij zo

voor altijd bij ons zal zijn.

Hiervoor wordt er ook veel symboliek gebruikt:

die Geest-van-God zien we soms als een duif,

als olie, of als vuur, of wind. Maar wat betekent

dat nu eigenlijk?

Graag wil ik even stilstaan bij een paar van

deze symbolen.

Het bekendste symbool voor de Heilige Geest is

de wind. Zowel het Hebreeuwse als Griekse

woord voor "geest” – Ruah – wordt ook

vertaald als wind of adem. In het

Pinksterverhaal (Handelingen 2,1-12) staat:

“Plotseling kwam er uit de hemel een geraas

alsof er een hevige wind opstak, en het vulde

heel het huis waar zij waren”. Wind wakkert

aan, blaast je vooruit… Adem is de basis van

ons bestaan. Zonder adem geen leven! We

zeggen niet voor niets dat iemand de geest

geeft of zijn laatste adem uitblaast… Ergens is

dit symbool wel goed te begrijpen: wind en



Pastoraal
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adem zijn allebei onzichtbaar en ongrijpbaar, maar zetten ook dingen in

beweging. Net zoals ook de Heilige Geest ons in beweging zet...

Christenen vinden ook vuur een prachtig symbool voor de Heilige Geest: de

Heilige Geest doorbreekt vastgevroren patronen, doet verkilde harten smelten

en vuurt aan. In het tweede hoofdstuk van de Handelingen van de Apostelen

staat beschreven wat er op Pinkstermorgen gebeurde: "Plotseling kwam er uit

de hemel een geraas alsof er een hevige wind opstak, en het vulde heel het huis

waar zij waren. Er verschenen hun vurige tongen die zich verspreidden en zich

op ieder van hen neerzetten".

In spreekwoorden komen we vaak nog tegen wat er gebeurt als mensen

worden 'aangestoken', denken we maar aan: in vuur en vlam staan, iets vurig

verdedigen, ergens warm voor lopen, brandend enthousiasme, als een lopend

vuurtje rondgaan of daar spatten de vonken van af… De liturgische kleur voor

Pinksteren is dan ook rood: deze kleur roept vuur en bezieling op, met hart en

ziel geraakt worden. Rood is ook de kleur van liefde, door alle lijden heen.

En een derde symbool waarmee de Heilige Geest

wordt weergegeven, is de duif. In het

scheppingsverhaal staat dat "de geest van God

zweefde over de wateren" en in het evangelie van

Marcus staat dat na zijn doop door Johannes "de

geest op Jezus neerdaalde in de gedaante van een

duif". De (witte) duif is het symbool van de

verbinding tussen hemel en aarde, en staat

symbool voor vrede (onder de mensen). Ook was de duif, in het verhaal van

Noah, het dier, dat het eerste teken van nieuw leven bracht: het groene takje.

Ik wens jullie alvast een warme, mooie en vurige

juni-maand toe!

Laten we elkaar aansteken, in het goede doen…

Hartelijk!



Lief en leed
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Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.

Wij herinneren:

Mevrouw Jacqueline Maes, schoongrootmoeder van Lien Ysebaert

Mevrouw Aurore Myle

Mevrouw Maria Deveugele

Proficiat aan...

• Marlies Ruysschaert met de geboorte van haar dochter, Rosie.

• Céline De Cabooter met de geboorte van haar dochter, Elize.



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

02/06 Jacquelina Holvoet

09/06 Lucie Depaepe

15/06 Andrea Hoedt

17/06 Zr. Monique Valcke

18/06 Bernise D'Haeveloose

19/06 Réjane Charlet

20/06 Guy Dewolf

24/06 Herman Vandewalle

26/06 Lidia Vanwettere

27/06 Roger Vanhamme

29/06 Jacqueline Dekoster

Personeel

01/06 Mieke Crepieux

01/06 Elke Schiettecatte

02/06 Kathleen Vanwettere

03/06 Sabrina Quensier

04/06 Françoise Mullier

11/06 Antje Schaubroeck

12/06 Gwendolien Room

13/06 Martin Gilgemyn

25/06 Nancy Lauwers

26/06 Hanne Vervaecke

26/06 Nanoucka Desmet

26/06 Leonie Vanhoutte

27/06 Kathleen Willems

30/06 Nathalie Bonvin

30/06 Jovanka Voet

Vrijwilligers

18/06 Marc Vanelstraete

21/06 Marion Depraetere

In de Kastanjelaan verwelkomen we:

Mevrouw Marcella Taillieu

In de Eikenlaan verwelkomen we:

Mevrouw Christine Van Wynsberghe



Doordenkers

"Ik zit vol gaten maar houd water toch vast. Wat ben ik?"

"Zacht, harig, en van deur tot deur. Mijn vachtje ligt altijd op de vloer. Wat

ben ik?"

"Eerst hoor je me, en dan nog eens. Daarna sterf ik, tot je me weer roept.

Wat ben ik?"

"De eerste keer ben ik gratis, en zeggen ze dat ik uit melk besta.De tweede

keer ben ik ook gratis , maar de derde keer ga ik je geld kosten en moet je

mij laten maken bij een speciale dokter. Wat ben ik?"

"Als ik dun ben, ben ik snel. Als ik dik ben, ben ik langzaam. En als ik warm

heb, word ik vloeibaar. De wind is mijn grootste vijand. Wat ben ik?"

"Iedereen heeft mij nodig en toch geven ze me elke dag weg. Wat ben ik?"

Train je brain

Een spons – een tapijt – een echo – een gebit – een kaars - geld



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel juni

Juni is de rozenmaand, maar herkennen jullie deze andere prachtige

bloemen?

Oplossing puzzelhoek mei:

Kolibri, kiwi, Struisvogel, Pinguin, IJsvogel, Dodo, Tortelduif,

Papegaaiduiker, Toekan



Een klein oud vrouwtje gaat naar de dokter en zegt:

"Dokter, ik heb een probleem met gasvorming, het stoort mij eigenlijk niet,

want mijn winden zijn altijd stil en ze ruiken niet.

Eigenlijk heb ik sinds ik hier binnen gekomen ben al minstens 20 winden

gelaten.

Je hebt er niets van gemerkt want ze ruiken niet en zijn altijd stil."

De dokter zegt: "Ik begrijp het, neem deze pillen en kom volgende week nog

maar eens terug."

De week erna komt het vrouwtje terug bij de dokter.

"Dokter," zegt ze, "Ik weet niet wat u mij gegeven heeft,

maar mijn winden... ze zijn nog steeds geluidloos,

maar ze stinken verschrikkelijk !"

De dokter zegt: "Goed zo, nu uw sinussen weer open zijn,

zullen we eens kijken wat we aan uw gehoor kunnen doen."

Moppentrommel

19

Toen God de mannen schiep,

beloofde hij aan de vrouwen

dat goede en ideale mannen

in alle hoeken van de wereld konden

gevonden worden.

En toen maakte hij de aarde rond.

De pastoor komt Marieke tegen op

straat. "Wat is er Marieke? Je kijkt zo

triestig."

"Och meneer pastoor" zegt Marieke,

"je weet dat mijne Jef drinkt, maar

nu krijg ik de laatste tijd ook nog

slaag."

"Dat is wel erg", zegt meneer

pastoor, maar probeer hem toch te

vergeven!"

"Dat heb ik al drie keer geprobeerd

meneer pastoor, maar hij heeft een

maag van beton!"
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