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Het leven zoals het is...



Frisgroene blaadjes aan de bomen, een bloemetje

in het gras, een frisse bries die de jonge takjes

laat dansen, tsjilpende mussen, … het is mei!

In deze maand starten onze wekelijkse

wandelingen. De vrijwilligers kwamen eind april

de rolstoelen opblinken. Zo zijn we helemaal

klaar om er samen op uit te trekken. Nu nog de

zon overtuigen en we zijn er.

De eerste wandeling in de Mariamaand is de

kapellekeswandeling. Dan houden we even halt

aan verschillende kapelletjes om te zingen of om

een weesgegroetje te prevelen.

Op 14 mei vieren we moederdag. Op die dag

mogen al de mama’s zich eens extra laten

verwennen.

Misschien werd er voor die gelegenheid een

orchidee besteld? Die kunnen vanaf 9 mei

afgehaald worden bij Goedele Speleers, sociale

dienst! Mogen we jullie nogmaals bedanken voor

de steun!

Geniet !

Voorwoord
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Beste lezer,



4

Het leven zoals het is...



Het leven zoals het is...
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Het leven zoals het is...
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Wist je dat

we op 10 mei een
circusnamiddag organiseren?

Iedereen die kan goochelen, gekke

dingen kan, een rare hobby heeft …

komt dan zijn kunsten demonstreren.

Dus dat wordt gegarandeerd een hele

toffe namiddag !

op 4 mei onze
eerste
wandeling
doorgaat?

Naar jaarlijkse

gewoonte is dat de

kapellekeswandeling. Vanaf dan

wordt er wekelijks gewandeld op

dinsdag of donderdag.

op 11 en 25 mei gekookt
wordt samen met de
leerlingen van het 5de jaar
Sociaal-Technische
Wetenschappen ?

14 mei moederdag is?

Proficiat aan alle mama’s. Zij mogen

genieten van een gezellige koffietafel

met zoetigheden op maandag 15 mei.

Geniet er allen van!

er op donderdag 1 juni 2023 van 14u tot 17u een praatcafé
dementie doorgaat?

Tijdens deze namiddag zal er in ons Kaffee een gastspreker van het

Expertisecentrum Dementie komen praten.Dit wordt georganiseerd

door de stuurgroep dementievriendelijke gemeente. Hij zal ons wat

meer komen vertellen rond dementie. Steeds meer en meer worden

we geconfronteerd met dementie, maar wat is nu juist dementie? Is

vergeetachtigheid een voorteken van dementie? Hoe verloopt een

dementieproces? Wat kunnen en mogen we verwachten van personen met

dementie? Wat verwachten personen met dementie van ons? Tijdens de

voordracht krijgen jullie een antwoord op deze vragen en is er ook ruimte voor

vragen over dementie.
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Wist je dat



9

Wist je dat

we op 2 juli ons traditioneel vriendenfeest houden?

Heel veel feesten zijn de afgelopen jaren niet kunnen

doorgaan door (ja, hoe kan het anders) corona. Zo ook ons

vriendenfeest. Het is reeds lange tijd een traditie om het begin

van de zomervakantie in te zetten met een gezellige barbecue

samen met bewoners, bezoekers, familieleden, vrijwilligers, sympathisanten...

Kortom een heel gezellige (na)middag! Blokkeer dus zeker al deze dag in jullie

agenda. Meer informatie en een uitnodiging om in te schrijven, volgt.

Verslag Koffie@home

Op dinsdagnamiddag 28 maart 2023 van 14u30 tot 16u30, vond de eerste
koffie@home (familieraad) van dit jaar plaats. Starten doen we altijd met koffie
en gebak gevolgd door “Het leven zoals het is” waarbij we met een
fotoreportage de activiteiten van de afgelopen periode toelichten. Zo tonen we
wat moois er dagelijks gebeurt binnen ons huis.
Daarna onthulden we het nieuwe logo voor dementievriendelijke gemeente
Avelgem en zetten we enkele projecten rond dementie in de kijker:
1. “Theatervoorstelling Bobijn” op woensdag 29 maart 2023
2. “Ik zal je altijd horen” (30 mei 2023, 20 juni 2023, 18 juli 2023, 29 augustus
2023)
3. “Lokale helden” op vrijdag 21 april 2023
4. “TAPAS@HOME” op maandag 8 mei 2023 in ‘t Kaffee
5. Praatcafé Dementie in ’t Kaffee op 1 juni 2023
6. Infostand in de bib van 18 september tot en met 1 oktober 2023
7. Getuigenis rond jongdementie door Gudrun Callewaert in de bib op 28
september 2023
8. “Kaffee Dansant” op 11 oktober 2023
Vervolgens werd wat meer info meegegeven rond de familiewandeling “Trap
niet in de val” en “Het Vriendenfeest" dat doorgaat op 2 juli 2023.
Omdat de mening van de familie heel belangrijk is in functie van onze dagelijkse
werking, hebben we tot slot de families gevraagd om in kleine groepjes van
gedachten te wisselen over drie vragen:

• Waarin zijn we sterk als organisatie? Wat loopt goed?
• Waarin kunnen we zeker nog groeien als organisatie? Wat is minder goed?
• Zijn er suggesties tot verbetering?

Indien u zelf graag een antwoord biedt op deze vragen of meer info wil over dit
concept, kunt u altijd terecht bij Nele of Lien.
Stip alvast dinsdag 13 juni 2023 aan in jullie agenda, dan staat de volgende
koffie@home gepland!
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In de kijker

Daar is de lente, daar is de zon
….

De wandelingen zijn ongetwijfeld een

belangrijke activiteit waar naar

uitgekeken wordt.

Vanaf 04 mei 2023 gaan ze terug van

start. Tot eind september gaan we

iedere week op stap. De ene week op

dinsdag, de andere week op donderdag.

En dit met zoveel mogelijk bewoners.

Daarvoor kunnen we een beroep doen

op een groot aantal vrijwilligers die

graag en toegewijd komen helpen.

Familieleden zijn ook steeds welkom om

hun familielid te begeleiden.

We wisselen telkens van afdeling zodat

iedereen aan de beurt komt.

We spreken af om 13u45 op het terras

van ’t Kaffee. We vertrekken om 14u.

In verband met de veiligheid en

verzekering, vragen we iedereen een

fluojasje te dragen (op te halen en terug

te bezorgen in ‘t Kaffee) en in groep te

wandelen. Onderweg wordt er telkens

een drankpauze voorzien.

Bij regenweer of bij grote hitte, wordt er

niet gewandeld. Laat ons hopen dat de

weergoden ons goed gezind zijn en dat

we zo veel mogelijk op stap kunnen.
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In de kijker

Onze wandelkalender:

0 donderdag 04/05/2023

kapellekeswandeling

0 dinsdag 09/05/2023

0 dinsdag 23/05/2023 nieuwe

wandeling (nog uit te stippelen)

0 donderdag 01/06/2023

0 dinsdag 06/06/2023

Scheldewandeling

0 donderdag 15/06/2023

0 donderdag 22/06/2023 Fotozoektocht

0 dinsdag 27/06/2023

0 donderdag 06/07/2023 “Nieuwe

wijken Avelgem”

0 dinsdag 11/07/2023

0 donderdag 20/07/2023

Boerderijwandeling

0 dinsdag 25/07/2023

0 donderdag 03/08/2023 Sneukeltocht

0 dinsdag 08/08/2023

0 donderdag 17/08/2023

Scheldewandeling

0 dinsdag 22/08/2023

0 donderdag 31/08/2023 Nieuwe

wandeling

0 donderdag 07/09/2023 ‘t Schoolke

Rugge

0 dinsdag 12/09/2023 Nieuwe

wandeling (nog uit te stippelen)

0 donderdag 21/09/2023

0 dinsdag 26/09/2023

0 vrijdag 03/11/2023 Kerkhofwandeling
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Pastoraal

Wandeling voor de meimaand

“Waar men gaat langs Vlaamse wegen, komt men geregeld een kapelletje
tegen…”
Ook hier bij ons in Avelgem zijn er een aantal mooie kapelletjes te bewonderen.
Jammergenoeg niet zo veel hier in het omliggende van ons woonzorgcentrum.
Maar toch willen wij – speciaal voor deze meimaand - een kleine, mooie
wandeling aanbieden hier in onze buurt, met enkele kapelletjes onderweg.

Routebeschrijving: zie ook plannetje op pagina 11.
Je wandelt de hoofdingang uit, en neemt de stapstenen (op onze parking) net
vóór onze aanleunwoningen.
Je wandelt deze tot aan het einde, en slaat dan rechts, de Kerkhofstraat in.
Je wandelt verder tot aan de Ganzenhofstraat.
Op de hoek van de Kerkhofstraat en de Ganzenhofstraat, vind je een eerste
kapelletje, waarin zich een beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes bevindt.
Daarna wandelen we verder in de Kerkhofstraat. (we laten de Ganzenhofstraat
rechts liggen).
We stappen nu door tot aan het Reigershof en slaan deze rechts in.
We wandelen het Reigershof door tot aan het einde, en slaan vervolgens dan
rechtsaf.
Opnieuw wandelen we verder tot aan het einde.
We komen op een T-weg, en slaan dan links af, waar we opnieuw de stapstenen
nemen (een deeltje van de MIRA-wandelroute).
Op het einde van de stapstenen vervolgen we onze weg naar rechts.
Op het einde van deze straat, komen we net aan het kruispunt, een tweede
kapelletje tegen, waar we even halt kunnen houden.

We vervolgen daarna onze route terug naar recht, en wandelen op het fietspad
in de Bevrijdingslaan.
(Opgelet voor eventuele fietsers).
Nu blijven we op het fietspad wandelen, richting woonzorgcentrum.
Net vóór we terug aan het woonzorgcentrum zijn, zien we (in de oude
rijkswachterswoningen) onze strijkdienst Vincent. Net naast deze strijkdienst, is
er een inrit (weg) voor de leveranciers van het woonzorgcentrum. We nemen
deze weg, en wandelen zo door langs de achterkant van het woonzorgcentrum.
Aan de achterkant van ons huis, vinden jullie onze nieuwe stilte-plaats: een
mooi bronzen Mariabeeld prijkt in onze achtertuin, niet ver van het kunstwerk
‘Het nest’.
Ook hier kan je even stilvallen, tot rust komen, verwijlen…
Daarna wandel je verder door langsheen ons woonzorgcentrum, om zo de cirkel
rond te maken, en terug via de hoofdingang ons huis binnen te komen…
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Pastoraal

Meimaand = Mariamaand

Nog op vele plaatsen wordt in de meimaand heel veel

aandacht aan devotie tot Maria gegeven. Dit gebeurt

door het organiseren van rozenkranssessies, een

bloemen- en kaarsenhulde bij Mariabeelden, het

houden van Mariaprocessies, het organiseren van

bedevaarten naar Maria-oorden, enzovoort. “’Waar

men gaat langs Vlaamse wegen, komt men wel ergens

een kapelletje tegen”…

Wist je dat er ook nog andere periodes in het jaar zijn

waarin extra aandacht aan Maria wordt besteed?

Oktober wordt de rozenkransmaand genoemd. Het is

met andere woorden een maand waarin het gebed tot

Maria centraal staat. Liturgisch gezien staat ook in de

advent Maria centraal: we kijken samen met Maria uit

naar de geboorte van Jezus. Dus er zijn wel

verschillende periodes in het jaar waarop we Maria

gedenken…

Maria in het woonzorgcentrum

Bij de bewoners van woonzorgcentra leeft deze

Mariadevotie nog heel sterk. Daarom is het belangrijk

om in de meimaand speciale aandacht voor Maria te

hebben. Ook hier bij ons zijn er nog veel mensen die

Onze Lieve Vrouw een warm hart toe dragen en

regelmatig tot haar bidden. Deze maand promoten we

ook een (kleine) kapelletjeswandeling hier in de buurt

van het woonzorgcentrum (zie verder in dit krantje),

die jullie samen met de familie eens kunnen doen (en

deze wandeling is rolstoeltoegankelijk).

Eind mei gaan we ook opnieuw naar het

rozenkransgebed in Vichte. Wie wil meegaan, kan

gerust zijn naam doorgeven aan Nele.

Omdat Maria voor vele mensen een inspirerende figuur

is, willen wij met veel dankbaarheid aankondigen, dat

wij vanaf heden terug een “Maria-plaatsje” hebben

buiten, in onze tuin! Sinds kort kan u – aan de



Pastoraal
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De pastorale kalender

• 3 mei: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 7 mei: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Agathakerk in Lisse

• 14 mei: 10u: tv-mis op één vanuit de O.L.Vr en Leodegariuskerk in Bornem

• 17 mei: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 18 mei: 11u: tv-mis op één (Eurovisie) vanuit de Sint-Eusebriuskerk in
Castel San Pietro in Zwitserland (O.L.H. Hemelvaart)

• 21 mei: 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Martinuskerk in Sneek

• 28 mei: 11u: tv-mis op één (Eurovisie) vanuit de Sint-Baafskathedraal in
Gent (Pinksteren)

• 31 mei: 9u15: Rozenkransgebed in de Sint-Stefanuskerk in Vichte (meer
info bij Nele)

• 1 juni: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

rechterkant van het dierenpark – een bronzen Mariabeeld terugvinden. Vóór

onze (ver)bouw(ings)werken in 2016, was er in onze tuin een Mariagrot, waar

veel bewoners en bezoekers geregeld naar toe gingen om even stil te vallen, tot

rust te komen…. Afgelopen jaren ervaarden we het wegvallen van deze

Mariagrot toch als een gemis. Op een moderne, mooi ogende manier, hebben

wij deze leegte nu terug gevuld, en kan deze stilteplek onbeperkt worden

opgezocht. Héél welkom om eens te gaan kijken!

(We zullen dit beeld en deze plek nog op gepaste wijze inzegenen, u hoort er

nog wel van…)

Maria is onze Hemelse Moeder… Daarom is het ook niet zo maar dat

in de meimaand ‘Moederdag’ wordt gevierd… In heel wat landen is

dit traditioneel op de tweede zondag van mei, en voor dit jaar dus op

zondag 14 mei.

Ook hier in ons woonzorgcentrum zullen we die dag niet

onopgemerkt voorbij laten gaan! Alvast nen groten proficiat aan alle

mama’s, oma’s, dames met een moederhart…

Aan jullie allen wensen we een heel mooie, en hopelijk ook wat zonnige

meimaand toe!



Lief en leed

15

Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.
Wij herinneren:

De Heer Germain Demets

Mevrouw Marie-Jeanne Debouvrie

Mevrouw Simona Christiaens

De Heer André Deviaene

De Heer Willy Rommens

Mevrouw Erna Rigole

Proficiat aan... de communicanten van mei!

• Olivia Dewitte, dochter van Adelheid Van Damme, viert haar Vormsel op 13

mei

• Laura Pauwels, dochter van Wendy De Groote, viert haar Vormsel op 13 mei

• Jinke Callens, dochter van Ines Goemaere, viert haar Vormsel op 14 mei

• Louis D'Hallewin, zoon van Evelien Nollet, viert zijn Vormsel op 14 mei

• Arya Soetens, dochter van Tess Ruysschaert, viert haar Eerste Communie

op 18 mei

• Faithlyn Brille, dochter van Nele Lauwers, viert haar Vormsel op 25 mei

• Norely Verhelst, dochter van Melissa Lambert, viert haar Eerste Communie

op 25 mei



Lief en leed

16

Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

05/05 Albert Notebaert

06/05 Denise Desmet

09/05 Jose Vandeplassche

10/05 Irma Myle

10/05 Lea Follens

15/05 Romain Callens

21/05 Frans Van Hoorne

22/05 Mariette Vander Meeren

28/05 Georgette D'Haene

Personeel

02/05 Lien Ysebaert

05/05 Griet Rysman

07/05 Tessa Waegebaert

09/05 Merlita Salac

16/05 Kathleen Byttebier

16/05 Dorine Dendauw

17/05 Carine Vaneeckhoutte

18/05 Leen Vermaut

20/5 Louise Ciers

22/05 Ilse Bogaerts

24/05 Karima Berrani

25/05 Dorothée De Brabandere

Vrijwilligers

08/05 Marleen Vantwembeke

30/05 Monique Meerschaert

31/05 Mieke Devos

Proficiat aan...

Nele Chantrie met de geboorte van haar

zoontje Leon.



Doordenkers

Een meisje dat net haar rijbewijs heeft, gaat in een éénrichtingsstraat in de

verkeerde richting. Toch heeft ze de wet niet overtreden. Hoe komt dat ?

Lees de volgende zin één keer, tel het aantal F'jes en bekijk dan het

antwoord.

FEMKE VOND HET HEEL TOF DAT FRITS HAD GEVRAAGD OF ZE MEE WILDE

GAAN NAAR DE FILM OF DE DISCO

Klaas stopte een euro in een glazen fles en sloot hem af met een kurk.

Later lukte het hem om de euro uit de fles te halen zonder de kurk eruit te

trekken of de fles kapot te slaan.

Hoe deed hij dat?

Train je brain

Ze loopt - Het blijkt dat onze hersenen het woordje of niet kunnen

verwerken! Heb je bij de eerste keer lezen 6 geantwoord dan ben je een

genie, zegt men! – Hij duwde de kurk in de fles – De man schreef op het

papier ‘jouw exacte gewicht’



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel mei

In mei leggen alle vogels een ei, maar herken jij ook deze vreemde vogels?

Oplossing puzzelhoek april:

Tony Bell, Gaston & Leo, Willy Lustenhouwer, Andre van Duin, Odilon

Mortier, Urbanus, Kamagurka, Martin De Jonghe, Ria Valk



Een Engelse toerist neemt een taxi om van de luchthaven in Zaventem naar z'n

hotel in Brussel te gaan. Ze rijden voorbij het Atomium en de passagier achter in

de taxi wil de chauffeur wat vragen over het imposante bouwwerk, dus tikt hij

de man even op z'n schouder om de aandacht te trekken. De taxichauffeur geeft

een geweldige schreeuw en verliest de macht over het stuur. Het voertuig mist

op een haartje na een tram, ramt bijna een huis, alvorens op het trottoir tussen

tientallen driftig fotograferende Japanners tot stilstand te komen. Het is even

stil in de taxi.

Dan zegt de chauffeur: "Meneer, wilt u dat nooit meer doen. Ik ben me dood

geschrokken." De passagier zegt dat hij niet had geweten dat de chauffeur zo

zou schrikken van een klein tikje op z'n schouder. Waarop de bestuurder zegt:

"Het is uw schuld niet hoor meneer. Maar vandaag is mijn eerste dag als

taxichauffeur. Hiervoor heb ik 25 jaar met lijkwagens gereden".

Moppentrommel

19

De Charel en Leon zitten te vissen bij

een brug aan het Willebroek-kanaal.

De Charel aan de rechterkant van de

brug vangt de ene vis na de andere.

Leon aan de linkerkant wordt beetje

jaloers en vraagt aan de Charel waarom

hij zoveel vis vangt.

"Luister"... zegt de Charel:

"Ik kijk altijd hoe mijn vrouw in heur

bed ligt, voor ik ga vissen.

Ligt ze op haar rechterzij, dan ga ik

rechts van de brug zitten,

ligt ze links, dan ga ik links zitten."

"OK," zegt de Leon, "maar wat doe je

dan als je vrouw op heure rug ligt?"

"Beste vriend" antwoordt de Charel, "

welke zot gaat er DAN vissen ?

Een ouder echtpaar nodigde de buren

uit om te komen eten.

Telkens als de oude man zijn vrouw

iets vroeg,

begint hij met 'schat','lieveling',

'duifje', 'honnepon' enzovoorts..

De buren waren onder de indruk, want

het echtpaar was al bijna 60 jaar

getrouwd.

Toen de vrouw even naar de keuken

was, zei de buurman tegen de man:

"Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw,

na al die jaren dat u getrouwd bent,

nog steeds koosnaampjes geeft"..

De oude man boog zijn hoofd. "Zwijg",

zegt de man,

"ik kan al tien jaar niet meer op haar

naam komen!!!"
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