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Voorwoord
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Beste Lezer,

Het voorjaar ontluikt, prachtig en langzaam

bloeit de tuin volop in mei en er wordt wel

eens gezegd: "In mei legt elke vogel een ei".

De meimaand wordt de Mariamaand genoemd

en traditiegetrouw gaan we op

kapellekeswandeling. Op woensdag 29 mei

mogen de bewoners ook aansluiten voor het

Rozenkransgebed in de kerk te Vichte.

De rolstoelen kregen een grondige poetsbeurt

door onze vrijwilligers en we kunnen het

wandelseizoen schoon starten en genieten van

al het moois in de natuur.

De tweede zondag van mei worden alle

moeders in de bloemetjes gezet. Wij zullen dat

doen met een heerlijk aperitief.

Op donderdag 16 mei organiseren we voor de

tweede keer

TAPAS@HOME, een tapasnamiddag in

Spaanse sfeer. Dit gaat door in ’t Kaffee in

samenwerking met het Atheneum.

Het wordt weer een maand om naar uit te

kijken!
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Het leven zoals het is...



Het leven zoals het is...

5



6

Het leven zoals het is...
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Wist je dat

op 14 mei 2024 onze semi-orthopedische schoenenverkoop doorgaat in 't Kaffee

en dit om 14u? U heeft een grote keuze uit een divers gamma aan dames- en

herenschoenen. Graag tot dan!

de bestelde planten voor Moederdag kunnen afgehaald

worden op maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 mei

2024 bij Goedele, sociale dienst?

Dankjewel voor jullie steun!

we op maandag 13 mei klinken

op alle moeders? We vieren dan

namelijk Moederdag met een

heerlijk aperitief!

we op 29 mei naar Vichte gaan voor de Rozenkrans ?

We vertrekken al om 9u, dus dit is een uitstap voor de

vroege vogels! Het Rozenkransgebed start om 9u30.
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Wist je dat

het de week na Pinksteren, de week van de diversiteit is? Daarom zetten we die

week andere culturen in de kijker. Zo starten we op dinsdag met een wandeling

samen met enkele anderstalige cursisten. De rest van de week zetten we onze

collega’s in de kijker die van een andere origine zijn. We krijgen allerlei

proevertjes maar komen ook veel te weten over hun land van herkomst. Als

afsluiter komt Tom Hye optreden doen. Hij is van Schotse afkomst en verwent

ons elk jaar met een heerlijk vleugje muziek. Hij start om 13u30 in het

dagverzorgingscentrum en doet zijn ronde door ons hele huis. Om 14u30

verwachten we hem in de living van de Eikenlaan voor alle bewoners boven en

om 15u30 komt hij naar de Dahlialaan voor alle bewoners beneden.

DOE MEE! Geef uw mening over jouw kwaliteit van leven, wonen en zorg.

Wij willen heel graag weten hoe bewoners het vinden om hier te leven en te

wonen. Daarom doen we mee aan de bevraging ‘kwaliteit van leven, wonen en

zorg’ bij bewoners zonder cognitieve problemen van het Vlaams Instituut voor

Kwaliteit van Zorg en de Vlaamse Ouderenraad. Deze bevraging helpt ons om te

weten te komen hoe bewoners de kwaliteit van leven, wonen en zorg hier

ervaren. Wil je meewerken en wil je daar graag hulp bij, dan kan je beroep doen

op een enquêteur. In de maanden mei, juni en juli komen er enkele enquêteurs

langs in het woonzorgcentrum. Deze mensen zijn grondig opgeleid en zullen een

20-tal bewoners bevragen. Komt de enquêteur niet bij u langs, dan kan je de

vragenlijst met hulp van iemand uit uw omgeving zelfstandig invullen. De

antwoorden en uw persoonlijke gegevens worden bovendien volledig anoniem

verwerkt.

Bij verdere vragen, neem contact op met

Evelien Nollet, stafmedewerker van het woonzorgcentrum
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Wist je dat

we op donderdag 16 mei 2024, samen met het "GO! Atheneum", TAPAS@HOME

organiseren? Dit is een Spaanse tapasnamiddag die wordt verzorgd door onze

bewoners en de leerlingen 5 BAZO. Dit gaat door in ’t Kaffee van 14u tot 16u30.

’t Kaffee van het woonzorgcentrum wordt omgetoverd in een Spaans decor

met aangepaste muziek. Het tapasbord bestaat uit 4 hapjes (chorizo-

wortelsoep, een wrap, patatas bravas en brochette tomaat-mozzarella-

parmaham) en is te verkrijgen voor 5 euro.

Inschrijven en meer info is te verkrijgen

bij Lien Ysebaert

of via l.ysebaert@vincentiusavelgem.be

Het helpen aan deze activiteit geeft voor de bewoners een stuk

verantwoordelijkheid terug, zintuigen worden geprikkeld, sociale contacten

worden bevorderd,…

De intergenerationele samenwerking biedt zeker een meerwaarde. Ze leiden

tot een groter welbevinden van iedereen die erbij betrokken is, doorbreken de

bestaande stereotiepe beeldvorming en dragen bij tot een inclusieve

samenleving.

Dit project werd voor de eerste keer gerealiseerd vorig jaar en bleek meteen

een succes te zijn met 70 aanwezigen. U komt toch ook?!
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In de kijker

Wandelingen

Daar is de lente, daar is de zon … De wandelingen zijn ongetwijfeld een

belangrijke activiteit waar naar uitgekeken wordt. Vanaf 2 mei 2024 gaan ze

terug van start!

Tot eind september gaan we iedere week op stap. De ene week op dinsdag, de

andere week op donderdag en dit met zoveel mogelijk bewoners.

Daarvoor kunnen we een beroep doen op een groot aantal vrijwilligers die

graag en toegewijd komen helpen. Familieleden zijn ook steeds welkom om

hun familielid te begeleiden. We wisselen telkens van afdeling zodat iedereen

aan de beurt komt. (Als een wandeling niet kan doorgaan, blijft de afdeling aan

de beurt voor de volgende datum en schuiven we zo door.)

We spreken telkens af om 13u45 op het terras van ’t Kaffee. We vertrekken om

14u. In verband met de veiligheid en verzekering, vragen we iedereen een

fluojasje te dragen (op te halen en terug te bezorgen in ‘t Kaffee) en in groep te

wandelen. Onderweg wordt er telkens een drankpauze voorzien. Bij regenweer

of bij grote hitte, wordt er niet gewandeld.

Laat ons hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn en dat we zo veel

mogelijk op stap kunnen!
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In de kijker
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Pastoraal

Mariamaand

Mei, de Mariamaand bij uitstek. Voor mij heeft Maria een

grote betekenis: ze inspireert mij, en is een bron van

kracht, in goede tijden, maar nog veel sterker op die

momenten dat ik het lastig heb, of verdrietig ben. Net

dan kan ik bij Haar mijn toevlucht vinden. Regelmatig

val ik eens stil bij het Mariabeeld in de kerk in Vichte en

bid ik tot haar. Eind deze maand gaan we trouwens ook

terug met een groep bewoners en vrijwilligers naar die

kerk voor het rozenkransgebed. In juli zal ik ook terug in

Lourdes zijn, net zoals vorige zomer, met de bedevaart

van Bisdom Brugge.

Maar wat weten we eigenlijk over Maria? Wie was zij? De

naam 'Maria' is afgeleid van het Aramese 'Maryam'. De

oorsprong van die naam is onduidelijk. 'Maryam'

betekent wellicht: 'gewenst kind', 'bitter', 'rebels', of 'sterke

wateren'. Als de naam afgeleid zou zijn van een

Egyptisch woord, dan kan het 'geliefde' of 'liefde'

betekenen. In het Oude Testament komt de naam voor

als 'Mirjam'. Over de moeder van Jezus weet men heel

weinig. Maria maakte deel uit van een samenleving

waarin vrouwen geen politieke of leidinggevende positie

bekleedden. In het evangelie speelt zij maar een

bescheiden rol omdat daarin de boodschap van Christus

centraal staat.

Maria belichaamt ook de 3 goddelijke deugden: geloof,

hoop en liefde. Dit zijn de basishoudingen waarin onze

relatie met God gestalte krijgt. We noemen ze bovendien

‘goddelijk’, omdat ze altijd ook een gave van God zijn:

wie eruit leeft, toont dat de Geest al aan het werk is.

Maria is bij uitstek de vrouw die deze deugden gestalte

geeft. Geloof: Maria is de eerste gelovige, de eerste die

achter haar zoon staat. Hoop: Maria, die tot de groep

van de 'armen van Jahwe' behoorde, werd getekend

door hun hoop op een betere wereld, een betere

toekomst. Liefde: De weinige teksten over Maria in de

bijbel laten een lieve, bekommernisvolle vrouw zien.
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Pastoraal

Maria mag je niet los zien van Jezus Christus. De

kerkvaders (de eerste theologen) schreven alleen over

Maria als ze het hadden over de menswording van

Jezus. In de discussie over het God- en mens-zijn van

Jezus, maakt zij duidelijk dat Jezus wel degelijk mens

was. Zonder Jezus Christus zou er nooit over Maria

gesproken zijn. Om duidelijk te maken dat het

uiteindelijk om Jezus gaat, gaf de Kerk een aantal

Mariafeesten een andere naam. Zo werd 'Maria-

Lichtmis'

(2 februari): Opdracht van de Heer, Maria-Boodschap

(25 maart): Aankondiging van de geboorte van de Heer.

Laat het beeld van Maria eenvoudig blijven en belaadt

het niet met al te veel veronderstellingen of

verworvenheden van bijna twintig eeuwen Maria-

devotie. De liturgie plaatst Maria vooral in de

schijnwerper tijdens de kersttijd en op 15 augustus.

Tijdens de maand mei, is het de folklore die haar en de

andere moeders in het licht plaatst. Maria wordt in

godsdienstlessen vaak als voorbeeld gesteld. Niet dat

men haar leven moet nabootsen - men weet er

trouwens bijna niets over - maar wel dat men zich

inleeft in wat voor haar het leven geweest is, dat men

zich inleeft in haar manier van geloven, zodat het eigen

leven er anders door wordt.

Trouwens, niet zomaar valt Moederdag (hier in onze

streek) in de meimaand: telkens op de tweede zondag

van mei vieren we onze moeders, in ruimere zin alle

vrouwen. In de regio Antwerpen vieren ze Moederdag

op 15 augustus, op Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaart. Hier

hebben we dus ook een verwijzing naar Maria, onze

hemelse moeder. Langs deze weg ook: HARTELIJK

PROFICIAT aan al onze dames: bewoners, bezoekers

dagcentrum, medewerkers, personeel, vrijwilligers,

familie! (bron: Bijbel in 1000 seconden)



Pastoraal
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Geniet van deze meimaand, en niet met mate! Ten volle… En voor wie graag

eens bij Maria stilvalt hier in ons huis: in onze stille ruimte hebben wij een

mooie icoon van Maria, alsook een Mariabeeld dat wij deze maand in de kijker

zetten op het altaar. En als het mooi weer is, ga gerust eens naar buiten! In onze

tuin naast het dierenpark, staat sinds vorig jaar een bronzen Mariabeeld.

Hartelijk,

Nele (referente palliatieve en pastorale zorg)

Pastorale kalender mei

• 5 mei om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de Sint-Servaasbasiliek in Grimbergen

• 8 mei om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 9 mei om 11u: tv-mis – Eurovisie, naar aanleiding van OLH-Hemelvaart

• 12 mei om 10u: tv-mis op NPO2 vanuit de Sint-Agathakerk in Lisse

• 19 mei om 11u: tv-mis op CANVAS – Eurovisie, naar aanleiding van Pinksteren

• 22 mei om 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 26 mei om 10u: tv-mis op VRT1 vanuit de OLV van Lourdesbasiliek in Edegem

• 29 mei om 9u30: rozenkransgebed in de kerk in Vichte



Wij herinneren:

Mevrouw Lucie Depaepe

Mevrouw Marcella Taillieu

Mevrouw Antoinette Vansteenbrugge

Mevrouw Maria Lanneau

Mevrouw Bernise D'Haeveloose

Lief en leed

15

Niet loslaten, maar anders vasthouden:

voor altijd in onze herinnering.

Een jaar geleden, op 27 mei 2023 namen we veel te plots afscheid

van onze collega Mieke Vanneste.

We willen haar niet vergeten. We blijven haar naam noemen.

Dankjewel, Mieke, om wie je was, bent, én blijft. Voor altijd!

Proficiat aan de communicanten van mei!

• Timo De Jonghe, zoon van Melissa Vantieghem, viert zijn lentefeest op 5 mei

• Zoë en Gaëlle Meyfroodt, dochters van Jessica Heck, vieren hun Eerste

Communie op 9 mei

• Jasmijn Rohaert, dochter van Griet Rommens, viert haar Vormsel op 11 mei

• Fien Lefevre, dochter van Carucha Vandevelde, viert haar lentefeest op 19

mei



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

05/05 Albert Notebaert

06/05 Denise Desmet

10/05 Lea Follens

11/05 Agnes Veys

15/05 Romain Callens

22/05 Mariette Vander Meeren

28/05 Georgette D'Haene

Personeel

02/05 Lien Ysebaert

05/05 Griet Rysman

07/05 Tessa Waegebaert

09/05 Merlita Salac

16/05 Dorine Dendauw

16/05 Silvia Demeyere

17/05 Carine Vaneeckhoutte

18/05 Leen Vermaut

20/05 Louise Ciers

22/05 Ilse Bogaerts

24/05 Karima Berrani

Vrijwilligers

08/05 Marleen Vantwembeke

30/05 Monique Meerschaert

31/05 Mieke Devos

In de Kastanjelaan verwelkomen we:

Mevrouw Anaïs Vander Steene

In de Beukenlaan verwelkomen we:

Mevrouw Rosette Detemmerman

De heer Joseph Herman

In de Magnolialaan verwelkomen we:

De heer André D'Hondt

In de Begonialaan verwelkomen we:

Mevrouw Gemma Devos
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Moppentrommel
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Een jongen en een meisje zitten romantisch in een park.

Het meisje vraagt: "Wil je eens zien waar ik aan mijn blindedarm ben

geopereerd?"

Opgewonden antwoordt de jongen: "Ja, hoor, waar?"

"Daar", wijst het meisje, "in dat grote gebouw met al die ramen".

Een ouder echtpaar nodigde de buren uit om te komen eten.

Telkens als de oude man zijn vrouw iets vroeg,

begint hij met "schat", "lieveling", "duifje", "honnepon" enzovoort...

De buren waren onder de indruk, want het echtpaar was al bijna 60 jaar

getrouwd.

Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de buurman tegen de man:

"Ik vind het zo mooi dat u uw vrouw, na al die jaren dat u getrouwd bent,

nog steeds koosnaampjes geeft".

De oude man boog zijn hoofd. "Zwijg", zegt de man,

"Ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen!!!"



K
a
le

n
d
e
r


