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Het leven zoals het is...



De zomer heeft haar laatste stralen met ons

gedeeld, we verwelkomen de warme gloed van de

nazomer. De kinderen keren terug naar school, en

de vertrouwde routine komt geleidelijk terug in ons

leven.

In deze editie willen we graag de schijnwerpers

richten op onze geweldige jobstudenten die deze

zomer bij ons hebben gewerkt. Hun inzet,

enthousiasme en frisse perspectieven hebben ons

allen geraakt en geïnspireerd. Jullie hebben ons

geholpen om even op adem te komen, zodat we

nu, volledig opgeladen, ons werk met nog meer

toewijding kunnen vervolgen.

Terwijl we september omarmen, omarmen we ook

de overgang naar een nieuw seizoen, de nazomer.

Het is een tijd waarin de dagen hun haast verliezen

en we genieten van de laatste warme zonnestralen.

Het is een seizoen van stille magie waarin de

bladeren dansen in zachte tinten van goud en

rood. Die nodigt ons uit om samen te wandelen en

de kleurrijke bladeren te bewonderen. Laat ons

koesteren wat de nazomer te bieden heeft.

We zomeren nog een beetje na

vergeten een tijd al onze zorgen

We genieten van de laatste zon

en denken even niet aan morgen

('smooj.)

We wensen u veel leesplezier.

Voorwoord
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Beste lezer,
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Het leven zoals het is...
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Het leven zoals het is...
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Wist je dat

Ken Wagner 25 jaar algemeen directeur is in Woonzorgcentrum
Sint-Vincentius?

Op 1 september is Dhr. Ken Wagner, onze algemeen

directeur, 25 jaar te werk gesteld binnen onze organisatie.

Hij nam de fakkel over van Zr. Monique Valcke, die hier

sinds enkele jaren woonachtig is en bouwde ‘het RVT’

verder uit tot een dynamische en innovatieve organisatie,

waar kwaliteit voor zorg voorop staat.

In die 25 jaar realiseerde hij heel wat, zowel binnen het

woonzorgcentrum als binnen het bredere netwerk van de

ouderenzorg.

Onder andere, verschillende nieuwbouwprojecten, de

opstart van Hospice Aulighem, het mee steunen en uitdragen van onze visie

Wonen en Leven, zijn engagement en expertise binnen het palliatief netwerk, …

.

Bedankt voor al deze mooie verwezenlijkingen! Op naar meer jaren op de teller

en nieuwe uitdagingen!

jullie op 5 september terug
verwend worden met een
feestelijk ontbijt?

het op 10 september ‘Open Monumentendag’
is?

In onze streek kan je onder andere naar het

Archeologisch museum in Waarmaarde, of een bezoek

van het Lijsternest in Ingooigem (rolstoeltoegankelijk).

Alle te bezoeken monumenten zijn te vinden op

https://www.openmonumentendag.be
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Wist je dat

er tijdens de week van 18
september terug 9 bewoners een
weekje op reis gaan naar zee?

Ze gaan net als de vorige jaren naar een

mooie vakantiewoning in Sint-Idesbald en

hopen terug op mooi wandelweer.

21 september Wereld Alzheimerdag is?

Het thema dit jaar is ‘samen en tafel’. Er wordt ook een

oproep gedaan om op die dag een vergeet-me-nietje te

dragen.

op 26 september de dag van de
koffie is?

Geniet dus maar extra op die dag van

dat lekker potje troost.

dit ook Open MonuMENSENdag is?

Daarom gaat ons Pop Oldies koor zingen in

Kerkhove om 11u30 in ’t Voldersveld. Dit is in

samenwerking met ’t Voldersveldcollectief die

zich laten uitdagen en inspireren om op een

erfgoedlocatie ontmoetingen te creeëren met

en door mensen met Parkinson en hun netwerk.
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Wist je dat

we van 18 september 2023 tot en met 1 oktober 2023 dementie
terug in de kijker zetten in de bibliotheek van Avelgem?

Je kan er terecht voor boeken, brochures, artikels, flyers,… rond dementie.

Dit jaar is er ook een fotozoektocht rond dementie waarbij je op zoek kan gaan

naar de verloren voorwerpen.

Aan elk voorwerp is een vraag rond dementie gekoppeld.

Ook organiseren we samen met de bib op donderdag 28 september 2023 een

getuigenis rond jongdementie die wordt gebracht door Gudrun Callewaert.

Gudrun richtte ook “Het Ventiel” op (buddywerking voor mensen met

jongdementie) nadat bij haar man Patrick de diagnose werd gesteld.

Meer info hierover vind je terug op de flyer.
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In de kijker

Job in de kijker

Op de afdeling Eiken-,Magnolia- en

Rozenlaan is er sinds kort een nieuwe functie

opgestart: logistiek zorg. Deze wordt

hoofdzakelijk door Angelique en Inge

gedaan. Zij zorgen voor het opdienen van

ontbijt, het maken van de bedden, het

aanvullen van verse glazen en water op de

kamers, helpen bij de maaltijden in de livings

en bij het voorbereiden van de bewoners

voor het naar bed gaan… Omdat Angelique

en Inge 2 nieuwe medewerkers zijn, stellen

we hen graag even aan jullie voor:

Hallo, Ik ben Inge en ik woon samen met

mijn man in Kluisbergen. Ik ben 38 jaar en

fiere mama van 4 kinderen !

In mijn vrije tijd probeer ik naast de hobby’s

van de kinderen eens te gaan wandelen, iets

te gaan eten met vriendinnen en een

apero’tje te doen en vooral te genieten van

mijn gezin.

Deze job is voor mij een kleine kinderdroom!

Ik hou ervan om mensen een fijn gevoel te

kunnen geven.

Onze functie bestaat uit heel veel dingen:

bedden opmaken, meehelpen in de living,

een babbeltje als het nodig is, helpen een

pyjama aandoen …

Ik werk hier nu een 5-tal weken. Daarvoor

was ik poetshulp bij Familiehulp en die job

heb ik 19 jaar heel graag gedaan ! Ik voel me

goed met deze nieuwe uitdaging en met de

lieve collega’s en ben dankbaar voor deze

kans !

Lieve groetjes Inge
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In de kijker

Hallo, Ik ben Angelique, 48 jaar, wonende te

Avelgem. Ik ben reeds 26 jaar gehuwd met

Frederik. Samen hebben we een dochter van

20 jaar, Elise waar we heel trots op zijn. Wat

wij graag doen is wandelen of fietsen en ik

kan ook enorm genieten van gezinsuitstapjes,

samen gaan eten of een terrasje doen.

Ik werk hier sedert februari 2023. Vooraf

werkte ik 28 jaar bij Balta Avelgem. Daar deed

ik de kwaliteitscontrole van de tapijten. Door

de sluiting van het bedrijf in Avelgem had ik

de keuze: ofwel mee te verhuizen naar Sint-

Baafs-Vijve ofwel een nieuwe uitdaging

aangaan. Ik koos dus om mij te gooien in iets

totaal anders. Doordat ik heel sociaal ben,

leek de ouderzorg wel iets voor mij.

Onze taak hier bestaat vooral uit het bieden

van ondersteuning bij de zorgkundigen en

verpleegkundigen door: het opmaken van

bedden, helpen bij de maaltijden, linnen

wegdoen of halen, helpen bij activiteiten,

pyjama’s helpen aandoen,

incontinentiemateriaal aanvullen … eigenlijk

heel afwisselend en variërend. En dat is het

leuke aan de job. De tijd vliegt voorbij. De

voldoening en dankbaarheid van de bewoners

is enorm leuk en de samenwerking met de

collega’s verloopt heel vlot. Het zijn één voor

één toffe en warme collega’s!

Groetjes Angelique
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Wandeling

Wandeling voor september

Gezien we nog even kunnen genieten van een nazomer, hier alvast een nieuwe

wandeling…

Deze keer gaan we naar de Avelgemse Scheldemeersen, een heel mooi stukje

natuur!

Routebeschrijving: zie ook plannetje:

Je wandelt de hoofdingang uit, en wandelt de parking af richting straat

(Bevrijdingslaan).

Je dwarst de straat via het zebrapad, en wandelt zo de Tuinwijk in. Je volgt

deze straat tot op het einde, en slaat dan rechts af in de Toekomststraat. Nu

wandel je verder tot aan de grote baan, de Oudenaardsesteenweg.

Hier moeten we de weg dwarsen (dus opgepast!) op het zebrapad. Vervolgens

wandelen we even naar links en slaan dan direct rechts de Kasteelstraat in.

We wandelen rechtdoor richting de Sint-Martinuskerk. Net vóór de kerk draaien

we links in richting OC Spikkerelle. We passeren het ontmoetingscentrum links

van ons en wandelen via de Scheldelaan richting Schelde. Aan deze oude

Scheldearm vervolgen we links onze weg via Ronnemontstraat. Even verderop

kunnen we links afslaan, de Kareelovenstraat in. Deze lange en mooie straat

midden in de Scheldemeersen wandelen we helemaal door, tot we terug aan de

Oudenaardesteenweg zijn. We slaan

dan links af en wandelen even op het

fietspad, richting krantenwinkel

Finito. We steken de Kasteelstraat

over en dwarsen terug de

Oudenaarsesteenweg op het

zeprapad. Aan het tankstation

vervolgen we onze weg links, en gaan

zo via de Oudenaarsesteenweg terug

richting Bevrijdingslaan. Even

verderop in deze straat zijn we terug

bij het woonzorgcentrum.

Geniet van de wandeling, en vooral

van de mooie en groene omgeving

hier vlakbij (ons) huis!
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Pastoraal

September

“Het is weer voorbij die mooie zomer…” Of

misschien toch niet: de lange zomervakantie is

inmiddels wel gepasseerd voor onze kinderen en

jongeren, maar het mooie zomerweer heeft nog

maar pas zijn intrede gedaan… Misschien een

beetje ‘tegenslag’ met dat slechte weer, voor wie

in juli of de eerste helft van augustus net toen

met verlof was…

Hopelijk was er toch nog ruimte om een beetje te

ontspannen en te genieten. Om even de

pauzeknop in te drukken en tot rust te komen.

Dat hebben we toch allemaal wel eens nodig.

Afgelopen zomer mocht ik mijn “pauzeknop”

even indrukken in Lourdes. Het deed goed daar

(na 4 jaar) terug te mogen zijn! Met ruim 400

mensen uit Bisdom Brugge vertrokken we op 14

juli (Franse feestdag) met de TGV vanuit

Tourcoing naar Lourdes. (Zelf sloot ik aan bij de

groep van de Vincentiusgemeenschap in

Anzegem, die met 75 mensen met de bus uit

Vichte naar Tourcoing reed.)

Het weer in Lourdes was deugddoend, slechts

één dag enkele uren gemiezer, maar voor de rest

stralend en schitterend warm weer! Voor mij was

het zelfs af en toe een beetje ‘te’ warm, maar ik

wil zeker niet klagen…

Lourdes, veel van onze bewoners zijn daar ook

één of meerdere keren geweest. (Sommigen

vertelden me zelfs dat ze naar Lourdes zijn

geweest op huwelijksreis…).

Dit jaar kreeg onze bedevaart een extra dimensie:

op zondag 16 juli mochten we ’s avonds genieten

van een fantastisch concert van Andrea Bocelli

op het heiligdom zelf.



Pastoraal
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Magnifiek! Echt kippenvel om deze tenor daar, op

die plaats, met zovele mensen samen, het Ave

Maria, of Panis Angelicus te horen zingen! (ik

word er nog door ontroerd als ik er aan terug

denk). Samen met een groot live orkest, werd het

een onvergetelijke fantastische avond.

Niet alleen het concert deed deugd, ook – en

misschien vooral – de warme verbondenheid met

zovelen, werkt zo helend! Vier jaar geleden

mocht ik ook in Lourdes zijn, en toen kiemden er

vriendschappen die voor het leven (zullen) zijn.

In juli 2019 leerde ik in Lourdes ook onze Brugse

bisschop Lode Aerts beter kennen, en sindsdien

zijn we contact blijven houden. Ook dit jaar was

hij terug mee op bedevaart, samen met bisschop

Lode Van Hecke (bisdom Gent) en bisschop Johan

Bonny (bisdom Antwerpen). Met onze bisschop

Lode ben ik ook enkele kaarsen gaan aansteken

op het heiligdom. We hebben samen gebeden,

luidop en in stilte, voor alle gevraagde (en ook

persoonlijke) intenties. Het was echt dankbaar

om elkaar ook daar in Lourdes terug te zien!

Het was een intense week, met ook weer nieuwe

ontmoetingen en intense babbels.

We hebben vaak gelachen, maar ook was er

geregeld een traantje.

Gezongen, gebeden, gebabbeld, gelachen,

gedankt, gevierd, maar ook gehuild, gemist…

maar in sterke verbondenheid!

Mekaar dragen, verdragen, maar vooral ver(der)

dragen: niet alleen gisteren en vandaag, maar

vooral ook morgen, en elke nieuwe dag! Ik kan en

mag enkel maar dankbaar zijn!

Alvast een mooie (nazomerse) septembermaand

toegewenst!

Hartelijk,

Nele



Lief en leed
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Wij herinneren:

De Heer Henri Clauwaert

De Heer Etienne Van Wymelbeke

Mevrouw Lucienne Demey

Mevrouw Nelly Messiaen

Mensen staan zo weinig stil

bij wat “samen” zeggen wil.

Zij beseffen pas het groot gemis,

wanneer “samen” uit de wereld is.

Pastorale kalender voor september:

• 3 sept: 10u: tv-mis op NPO 2 vanuit de Sint-Joriskerk in Eindhove

• 6 sept: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte en ’t Kaffee

• 10 sept: 10u: tv-mis op VRT 1 vanuit de O.L.V. Basiliek in Scherpenheuvel

• 17 sept: 10u: tv-mis op NPO 2 vanuit Sint-Martinuskerk in Sneek

• 24 sept: 10u: tv-mis op VRT 1 vanuit de Sint-Pietersbandenkerk in Beringen

• 27 sept: 10u30: eucharistieviering in de Stille Ruimte: Vincentius a Paulo



Lief en leed
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Wij vieren de verjaardagen van:

Bewoners

02/09 Marie-Louise Van Eeckhout

06/09 Irene Baert

08/09 Cecilia De Decker

10/09 Willy Desmit

11/09 Yvette Desmit

12/09 Maria Lanneau

14/09 Annette Masure

21/09 Luc Crommelynck

22/09 Rachel Devos

26/09 Egidius Kinds

26/09 Bernice Coppens

26/09 Arsène Segaert

27/09 Agnes Baert

Personeel

10/09 Melissa Lambert

14/09 Laura Malfait

16/09 Jolien Demerie

17/09 Kathleen Decandt

20/09 Branco Vandecasteele

20/09 Shauni De Smet

21/09 Helen Abbott

25/09 Joost Deconinck

Vrijwilligers

01/09 Frieda Saubain

05/09 Annie Willequet

08/09 Marleen Vantwembeke

08/09 Ginette Seynhaeve

22/09 Bernard Lemarcq

24/09 Emma Binaro

In de Kastanjelaan verwelkomen we:

De Heer René Vervaeke

In de Begonialaan verwelkomen we:

Mevrouw Denise De Sutter



Doordenkers

"Naar mij moet je toe als de natuur roept. Wat ben ik?"

"Als je mij wilt gebruiken moet ik eerst stuk. Wat ben ik?"

"Ik ben een iets dat talloze geluiden kan voortbrengen, maar je kunt me niet

zien of aanraken. Bij jongens verander ik van toon. Wat ben ik?"

"Ik kan niet naar links of naar rechts. Ik zit voor altijd vast in een gebouw

van meer dan drie verdiepingen. Wat ben ik?"

“Wat kan door de ramen vallen zonder dat ze breken?”

“Toen ik jong en schoon was, droeg ik een blauwe kroon. Toen ik oud en stijf

was, sloegen ze me op het lijf. Toen ik genoeg geslagen was, werd ik door

prinsen en graven gedragen. Wat ben ik ?”

Train je brain

Het toilet – een ei – de stem – een lift – het zonlicht – vlas



PuPuzzeleelenn

Train je brain

Puzzel september

Op 1 september gaat de school weer van start, maar ken je nog de benaming

van al dit schoolgerief?

Oplossing puzzelhoek juli-augustus:

Nederland, Spanje , Italië, Amerika, Engeland, België, Griekenland,

Frankrijk, Duitsland



Een man heeft een nieuwe Mercedes gekocht en gaat op een mooie zomeravond

even lekker een stuk rijden... Het dak eraf, de wind glijdt door zijn haar en hij

besluit eens te kijken hoe hard zijn wagen nou eigenlijk kan. Net als de

kilometerteller een respectabele 180 km/u aangeeft, ziet hij in zijn spiegel 2

blauwe zwaailichten...

"Met geen mogelijkheid dat ze een Mercedes kunnen bijhouden," denkt hij nog

en trapt de bolide nog harder op zijn staart. Pijlsnel vliegt hij over de weg : 190,

200, 230 zelfs, maar.. de politie zit nog steeds vlak achter hem.

"Waar ben ik godsnaam mee bezig?" denkt hij en hij gaat naar de kant van de

weg. De agent loopt naar hem toe, pakt zijn rijbewijs zonder ook maar iets te

zeggen, bekijkt zijn rijbewijs en auto aandachtig.

Ineens zegt hij: "Ik heb een lange zware dag achter de rug en jij bent echt de

laatste die ik aan de kant zet vandaag. Ik heb geen zin in nog méér papierwerk

dus als je me een zééééér goed (!!!) excuus kan geven, ééntje die ik ook nog

nooit eerder heb gehoord waarom je zo scheurde over de weg, dan laat ik je

gaan!"

"Afgelopen week is mijn vrouw ervandoor gegaan met een politieagent," zegt de

man, "en ik was bang dat je haar terug wilde geven!"

Waarop de agent zegt: "Een prettige avond nog..."

Moppentrommel

19

Een schoonmoeder heeft besloten een test te doen.

Op een mooie zomerse namiddag wandelt ze met Frank langs een kanaal.

Plots slaat ze zogezegd haar voet om en valt in het kanaal. Frank twijfelt geen

seconde en springt achter haar aan. De volgende dag staat er voor Frank zijn

huis een Peugot 205 cabrio met op het dashboard een briefje: "Beste Frank,

bedankt voor hetgeen je voor me gedaan hebt, je schoonmoeder Greta."

Een week later is het de beurt aan Dirk.

Terug wandelen ze langs het kanaal, Greta slaat zogezegd haar voet om en

struikelt in het water. Ook Dirk aarzelt geen seconde en redt haar van de

verdrinkingsdood. De volgende dag staat ook voor Dirk zijn woning een Peugot

205 cabrio met een briefje dat zegt: "Lieve Dirk, bedankt voor hetgeen je voor me

gedaan hebt, je schoonmoeder Greta."

De volgende week is het Bertrand zijn beurt.

Weer langs het kanaal wandelen, voetje omslaan en in het water vallen. Nu,

Bertrand, die kijkt even naar links en rechts, die ziet dat er niemand in de buurt

is en wandelt verder. De volgende dag staat er voor Bertand zijn garagepoort

een Porsche 911 cabrio! Ook hij vindt een briefje op het dashboard met de tekst:

"Beste Bertrand, bedankt voor hetgeen je voor me gedaan hebt, je schoonvader

Albert."
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